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GÖZEN: BASIMEVİNDEN 20 İŞÇİ: 


ÜZERİMİZDEKİ BASKILARI YENMEYE SÖZ VERİYORUZ. 


Biz GözenBasımevi işçileri üzerimizdeki baskıları yenmeye söz veriyoruz. Fabrikamız 30 yıllıktır. Hala sigortasız işçi çalıştırılıyor. ` İşçilere hiç bir sosyal hak erilmiyor. İşten atılan arkadaşlarımıza hiç bir tazminat ödenmiyor. Arkadaşlarımız zorla mesaiye bıra- 


kılıyor ve mesai paraları ödenmiyor. 
Geçenlerde eli kesilen 


bir arkadaşımız izin iste- 


‘diği işin küfür ve hakare- 


te uğradı. Başka bir arkadaşımız da izin o istediği için dövüldü, Fakat arkadaşımız ve oradaki işçiler karşı durunca bir şey yapamadılar. Böylece birlikten nasıl'kuvvet doğduğunu gör dük. Demek ki saflarımızı sıklaştırsak fabrikaya sendika da getirebiliriz. 
Gerçi işçinin hakkını savunan devrimci sendikalar yok ama biz sendika içinde de mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. 


İZMİR GÖZEN'DEN 
20 işçi 


DİVRİĞİ 

SANAT OKULU ÖZRENCİLERİ 
19 MAYIS,TA İNE AMERİKA 
NE RUSYA” DİYEREK 
YÜRÜDÜLER, 


Bizler Divriğili devrimcileriz. Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde olduğu gibi biz deDivriğili yurtseverler ve devrimciler olarak fakir halkın taleplerini dile getiren bir "İşsizliği, Pahalılığı ve Faşizmi Protesto Mitingi" düzenledik. Miting 1 Mayış da yapılacaktı. Bütün kanuni işlemleri yapıldığı halde faşist yöneticiler tarafından miting 10 Mayısa, ertelendi. 10 Mayıs Pazartesi günü, yani okul olduğu gündü. Faşist hocalar yazılı ve sözlü ödevleri o gün yaptılar. İstek 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leri mitinge katılan öğrencileri tesbit etmek ve cezalandırmaktı. Cürek Ortaokulunun faşist matema-" tik öğretmeni Niyazi: Çulga, öğrencilere "bu yazılı ya giren herkes geçecek, girmeyen herkes kalacak" demiştir. Yine aynı okulun müdürü Seyfettin o İkizer, "mitinge katılan benim öğrencim değil, bir daha oku la gelmesin" demiştir. 

10 Mayısta! yapılan mitingde 6000'e yakın halk vardı. Miting olaysız ve iyi geçti. Mitinge öğrencilerin çoğu katılamadı. 
Bütün öğrenciler mitinge katılmayı arzuluyorlardı . 
Nitekim, 19 Mayıs Bayramın da Sanat Okulu öğrencileri bandonun peşinde "Katil İktidar", "Ne Amerika, Ne Rusya, Bağımsız o Türkiye" sloganlarıyla 1000 kişilik bir grup olarak yürüdüler. 
Bando takımı ise devamlı olarak, "Bağımsız Türkiye ve tki Süper Devlet Yıkılacak Elbet" temposunu çal- 


DİVRİĞİLİ DEVRİMCİLER 


TUNCELİ "NDE 
BASKIYA SON 


Tunceli ilinin merkezi- ne bağlı Burmageçit Köyü Halk Dayanışma Derneğimiz kanunlar çerçevesinde çalıştığı halde hiç bir gerekçe gösterilmeden 10.4. 
1976 günü saat 22.00'de ani olarak ellerinde ateşe hazır vaziyette silahlarla kapıya tekme vuran "kıpır— damayın, kıpırdayanı vururuz; eller havaya, yüzler duvara" diyen jandarmalar tarafından basıldı. Öyle ki, girişleri bize faşist bir darbe olduğunu düşündürdü. 

Arama belgesi gösterilmeden, arkamız dönük, ellerimiz başımızın üstünde olduğu halde, hafif başını çevirenler, elini oynatanlar namluyla dürtülerek arama yapıldı. Arama sırasında 75 yaşında, titreyen, ayakta duramayan bir 


ihtiyar arama bitinceye kadar ayakta (bekletildi. 


Ameliyatlı olduğunu, ayak- 


, ta duramayacağını söyleyen 


bir başka ihtiyara titreme, apandisitin patlar" denilerek alay edilmiş, o da ayakta bekletilmiştir. Gene dernekte bulunan bayan arkadaşımızın elleri havaya kaldırtılarak yüzü duvara döndürtülmüştür. Daha sonra ellerini indirmesine, yüzünü dön dürmesine izin verilen bayan arkadaş, biraz ötede durduğu ve başka yöne baktığı için silah gösterilerek "bu tarafa gel, önüne bak" diye azarlandı ve şüp heli bir tarzda "bu kızın burada işi ne?" denildi. 
Derneğimiz 50 jandarma tarafından basıldı. Bu jan darmaların önemli bir kısmı evlerimizin aranması sırasında evimizin ve yakın evlerin etrafını kuşat 
tı. Evleri aranacak olan 7 


at 


kişiden ikisinin evi diğer lerinden ayrı ve ihtiyar heyetinden kimse bulunmadan yapıldı. Ancak üçüncü ev aranmaya başlanmadan önce dört öğretmen arkadaş toplu olarak gittiği için muhtar ve ihtiyar heyetinden kimse çağırmadan ve arama belgesi gösterilmeden aranmak istenince, "aramanız kanunsuzdur, muhtar ve ihtiyar heyetinden kimse bulunmadan, arama belgesi gösterilmeden arama yapamazsınız" diye itiraz etmemiz üzerine belge gösterildi. Ev aranırken muhtar çağrıldı. 

Bütün bunlar sırasında uyanan ve pencereden bakan ailelerimiz ve köy halkı elleri silahlı kalabalık jandarma gruplarıyla karşılaşınca paniğe kapıldı lar. Bu sırada pencereden bakan bir köylü kadını silahla tehdit ederek pancereden bakmamasını ihtar ettiler. Arama saat 727.00' 
de başlayıp gece yarısı sa at 2'de sona erdi. o Arama sırasında köylülerden alınan el fenerleri verilmedi. 


Aşağıda imzaları bulunan biz Burmageçit köylüle ri hiç bir gerekçe gösterilmeden, ‘sırf halkı korkutmak ve gözdâğı vermek amacıyla yapılan bu baskıyı ve terörü şiddetle protesto eder, durumu ilgililere ve kamuoyuna duyuru- 


İM 34 İMZA 


Not: Burmageçit köylülerinin mektubu elimize geç geçmiştir. 


MİLLİ BOKSÖR 
OSMAN GELEGEL' İN 
AÇIKLAMASI 


12 Mayıs 1976 tarihli 
56. sayımızda, HALK POSTA-SI sayfamızda yer alan "Ma latya'dan Bir Okuyucu" imzalı mektupta, Malatyalı milli boksör Osman Gelegel' in Ülkü Ocaklılarla işbirliği içinde olduğu ve devrimcilere yöneltilen saldırılara katıldığı açıklanıyordu. Osman Gelegel,der gimize konuyla ilgili bir açıklama göndermiştir. Açıklama şöyledir: 

12 Mayıs 1976 o tarihli 
derginizde hakkımda çıkan bir yazı için sizi rahatsız ediyorum. Kendim milli boksörüm. 13 defa milli formayı giyerek Türkiye'yi temsil ettim. Dışarda çok derecelerim oldu, elimden tutan olmadığı için şimdilik sesimi duyuramıyorum. 
Ben memleketimin öz evladıyım. Şunun veya bunun fedaisi değilim. Herkes beni seviyor ve sevmeli de. Ben gül adımı diken etmek istemiyorum. Yalnız bazı etkenler bizleri yani beni taraflarına çekip kendilerine koz olarak kullanmayı ve ismimden o yararlanmayı istiyorlar. Bunu şöyle anlıyorum. Tabii biz Oo ferdi spor yapanlar mutlak maddi imkan aramaktayız. Bunun için de herkesçe sevilip sa yılmalıyız. Bizim peşimize düşenlerin ve bizleri sa - yıp davetlere çağırmaları- nın gayesini şimdi anlıyorum. 

Yalnız çıkan bu olayları adıma kapatan ve sözlere yol acan bazı şahıslar gelip benimle (konuşuyor. 
Doğruyu öğrenerek her şeyi anlıyorum. Sizin bu sayınızda çıkan hakkımdaki haberi yazan kardeşimiz nasıl bana bunu anlatmamış hayret ediyorum. Çünkü ben hepsiyle kardeş (gibiyim. 
Ben bir tarafın malı değil Malatya'nın ve bütün Tür- 


“kardeşlerimi de 


— 


-CEYHANLI DEVRİMCİ ARKADAŞIMIZ SÜLEYMAN ULUÇAY'I KAYBETTİK 


Devrimci işçi arkadaşımız Süleyman Uluçay çalıştığı inşaatta iskelenin çökmesiyle düşerek 


öldü. 


Bu iş cinayetinde tüm sorumluluk; kârı dü 


mesin diye çabuk ve acele bir şekilde derme-ça 

ma inşaat yaptıran ve bütün tedbir gereçlerini maddi külfet olarak gören patron ve müteahhitlere aittir. Kısacası bu ve buna benzer olaylar olağan kazalar değil cinayetlerdir. Ve katilleri işçiyi sadece üretim aracı olarak gören pat- 


ronlardır. 


Arkadaşımızı Adana Numune getirdikten sonra omuzumuzda taşıyarak 


Hastanesinden mezar- 


lığa kadar götürdük. Yürüyüşe kalabalık bir halk 


kitlesi katıldı. 


Mezarının başında 


Tonrak-İş 


temsilcisi, arkadaşımızın kısa geçmişini ve dev rimci mücadelesini şöyle anlattı: 

"Arkadaşımız Süleyman, yurdumuzun bağımsızlığı için mücadelede daima ön saflarda yer aldı. 30 Ağustos Bağımsızlık Yürüyüşü'ne katıl- 


dı. Yakalanarak işkenceye uğradı. 


Daha sonra gir- 


diği Ceytaş İplik Fabrikası'ndaki devrimci ça - 


Tışmalarından ötürü işten atıldı. Son inşaat işlerinde çalışmaya başlayan 


olarak arkadaş, 


Ceyhan'da Toprak-İş sendikası'nın kurulması i- 


çin uğraştı. 


Ve inşaat işini bırakıp çapa işçileriyle çalışmaya karar verdi. 


Arkadaşımızın 


mücadelesi hepimize örnek olsun." 


:'nin malıyım. Benim içan herkes birdir. Yukarda da belirttiğim gibi, benim ismimden faydalanmak isteyenler bundan sonra fayda- 


lanamayacaklardır. 

12 Mayıs 1976 sayılı 
derginizde yazmış olduğunuz hakkımda çıkan yazılar asılsızdır. Ben o dövülen gördüm. 
Onlar "Hayır biz senin için hiç bir laf söylemedik, sen bizim ağabeyimizsin" dediler. o İstersenisorabilirsiniz, kendilerinin adresinden. Ben o günlerde isabeten Elazığ'da yapılan jubile maçında idim. Hiç bir şeyden haberim yoktu. Sizlerin başını ağrıtmamın sebebi çıkan olay. 
larla benim hiç bir ilgim olmadığını, bir parti veya örgüt malı olmayıp öz vatanımın evladı olduğumu, ancak bu durumları ismimden faydalanmak isteyen bazı tarafların çıkardığını, bu çıkan sözlerin asıl sız olduğunu, çıkan ikinci derginizde yayınlayıp, bana da bilgi vermenizi “> gıyla rica ediyorum. 

Saygılar.21 Mayıs 1976 


Osman GELEGEL 
Beden Terbiyesi 
Bölge Müdürlüğü MALATYA 


HALKIN SESİ'NE 
BİZ İŞÇİLERDEN SELAM 


Biz K.Maraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Musolar ve Milyanlı köyünün topraksız köylüleriyiz. Gaziantep- 


CEYHAN TUZLUGUL 
HALK BİRLİĞİ 


Adıyaman elektrik hattın- da Tansel şirketinde çalışıyoruz. Arkadaşlarımızdan beş kişi haklarını asramaları sonucu sorgusuz sualsiz işten atıldılar. Biz Tansel şirketinde çalışan işçiler olarak arkadaşlarımızın işe alınmaları için yirmi kişi, işçilerin kendi bayramı olan 1 Mayıs günü direnişe geçtik. 


Şiş göbekli patronumuz Mehmet Doğan ve Meyit Mus tafa yerimize başka işçiler getirmeye kalkıştılar. 
İşyerinden jandarma zoru ile çıkarıldığımız ana kadar tüm haklarımız için direndik. 


Bugün iştenatıldık, her zaman için, faşist patronlara karşı haklı davamızı sürdürmeye kararlıyız. 


Taleplerimiz şunlardı: 
1. Günlük ücretimizeon lira zam istiyoruz. 
2. Ayda iki Pazar istiyo - ruz. 
3. Mesaimiz saat 7'de başlasın saat 5'te paydos olsun. Öğlen istirahatı 1 sa at olsun. 
4. Bizi çalıştıranların kü für ve baskıları üzerimiz- den kaldırılmalıdır. 
5. Arkadaşlarımız işten atılmamalı, atıldığı takdirde hepimiz çıkarız. 
6. Bize yövmiye kartı verilmelidir. 


PAZARCIK'TAN 24 İŞÇİ 


YURTSEVER BASINA ÖZGÜRLÜK 


Değerli Yoldaşlar, 

Yurdumuzun karış karış ve üstündeki insanıyla birlikte kiralanmasına, satılmasına batırılmasına karşı çıkma savaşını, hiç bir cephesinden en ufak bir ödün vermeden ve halkının çelikten gücünden 


başka bir dayanak tanı- 


madan, kanı ve özgürlüğü pahasına sürdüren HALKIN SESİ kadrolarına devrimci dayanışma selamlarımızı yol luyoruz. 

Yoldaşlar, biz burada, 
Köln hapishanesindeki bir avuç Türkiyeli işçi, yılmadan sürdürdüğünüz BAĞIM-SIZLIK MÜCADELESİNİ bütün 


cephelerinde destekliyor ve bu mücadeleyi durdurmak, ezmek, susturmak için saldırıya geçen faşistlerle, sosyal-faşist Rusların satılık yüzleri her günda ha açığa çıkan yerli uşaklarına savaş ilân ediyoruz 

YAŞASIN HALKIN YENİLMEZ Gücü: 

İKİ SÜPER DEVLETE KARŞI 
EN GENİŞ CEPHE İÇİN (OMUZ OMUZA! 

YIKILSIN HALKI EZEN FA- 
ŞİST İKTİDAR! 

PARABABALARIYLA, TOPRAK AĞALARININ SULTANLIĞINA 
SON: Baha TARGÜN 

Köln Hapisanesi 
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Hedefi daraltmalı 


Türkeş'in faşist komandoları, MC . hükümetinin kurulmasıyla birlikte .giriştikleri planı uygulamaya devam ediyorlar. Polisin desteklediği faşist komando örgütleri, belli hedefler tespit etmekte, saldırı için faşist sahtekarlığı tek yöntem olarak alan bir propaganda yürütmekte, kuvvetlerini bir noktaya yığmakta ve uygun anda saldırıya geçmektedir. 

Gençlik içinde yürütülen hareketin aynısına işçi sınıfı içinde de başlanmıştır. 

Faşist saldırganların giriştiği hareketler, birçok yerde başarıya ulaşmıştır. Birçok yüksek okul ve fa külte bir avuç Ülkü Ocaklı komandonu işgali altındadır. Hükümetin ve polisin desteklediği zorbalık güçleri, bu okullarda geniş öğrenci kitlesini terörle baskı altına alabilmiştir. Bugün faşist bir o iktidarın yönetimde olduğunu ve devletin güçlerine kumanda ettiğini düşünürsek, bu durum biraz da olağan karşılanabilir. Fakat faşistlerin başarısının esas sebebi, faşizme karşı mücadelede doğru bir siyaset izlenmemesidir. 


Bugüne kadar faşizme karşı mücadeleyi baltalayan, faşizme teslimiyeti körükleyen revizyonist etkiler üzerinde durduk. Faşist saldırıların "barışçı" bir tutumla yumuşatılabileceği yolundaki anlayışları da eleştirdik. Esas tehlikeli član eğilim bu olmakla beraber, birdedey rimcilerin yaptığı hatalar vardır. 
Gençlik mücadelesine esas olarak devrimci gençlerin önderlik ettiği düşünülürse, bu hataların açtığı zararın önemi daha iyi kavranmış olacaktır. 

Gençlik içinde faşizme karşı mücadele, bir avuç faşist komando dı şındaki en geniş çoğunluğu birleştiren bir temel üzerinde yürütülmedi. 
Gençliğin en ileri kesimleri, sürekli olarak bütün -gençliğin istek ve ihtiyaçları yerine kendi isteklerini geçirdiler. Bu anlayışın sonucu olarak ortaya çıkan şiarlar, geniş gençlik kitlesini değil, onun içindeki uyanık kesimleri birleştiren şiarlar oldu.Ru yüzden faşist saldırılar karşısında, geniş gençlik kitlesi pasif bir duruma itildi. 
Faşist komandolar, birçok yerde dey rimcilerin işledikleri hatalardan yararlanarak bu kitleyi belli ölçülerde tarafsızlaştırabildiler. 

Ülkü Ocaklı komandoların bugünlerde astığı bir afişi hepimiz okuyoruz. Üzerinde "Okumak İstiyoruz"'ya zıyor. İmza "Ülkücü ODTÜ öğrencileri". Aslında devrimcilerin savunması gereken bir slogana faşist sahtekarlar sahip çıkmaktadır. Bugün okullar da can güvenliği ve okuma özgürlüğünü ortadan kaldıranlar, bizzat faşist saldırganlardır. Bütün öğrenci kitlesi onların saldırılarına hedef olmaktadır. Gençlik içindeki çatışma 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ve huzursuzluğun tek kaynağı, Türkeş in bozkurtlarıdır. Gelin görün ki, bu saldırganlara karşı bütün gençliği birleştirecek olan "okumak istiyoruz" sloganını kendilerine şiar edinenler gene bu saldırganlardır. Ba zı devrimci genç arkadaşlarımız ise, okul duvarlarına "Tek Yol Devrim", "Kurtuluşa Kadar Savaş" yazıyorlar. 


Şüphesiz bu ve benzeri şiarlar "sol" çocukluk hastalıklarını yansıtmaktadır. Eğer devrimi yapacak olan kitlelerin devrime inanmasını iş tiyorsak, onların bugünkü durumuna, bugünkü temel isteklerine uygun şiarlâr tespit etmeliyiz. Kendi kafamızdaki isteklerden değil, geniş çogunluk açısından hareket etmeliyiz. 
Faşizme karşı, faşist olmayan her genci birleştirecek ve bütün halkın desteğini sağlayacak şiarlar bulmalıyız. Eğer halkı seferber etmek, onu mücadele eden aktif bir güç haline getirmek istiyorsak, doğru eylem şiarları bulmalıyız. Teori, eylemşiarı olamaz. Eylem şiarı, en geniş kitlenin ihtiyaçlarından o hareketle tespit edilebilir. Devrimci fikirlerimizi ise, dergiler, kitaplar çıkararak, konferanslar, toplantılar düzenliyerek yayabiliriz. 


İkinci bir nokta haklı bir zemin üzerinde mücadele etmek meselesidir. Bazı arkadaşlar gazetelere de meçler vererek, okullardaki çatışmaları devrime kadar sürdüreceklerini, bunun bir "sınıf mücadelesi" olduğunu ve kurtuluş için verildiğini vb. 
söylediler. Bu arkadaşların bu demeç leri, faşist saldırganların huzursuz luğun tek kaynağı olduğunu örtbas etmekten ve faşist yalan dolana gerekçe olmaktan başka neye o yaramıştır? 
Öğrenci gençlik, haklı olarak öğrenim özgürlüğü ve demokratik bir eğitim istemektedir. Bu, bütün gençliği birleştiren haklı bir istektir. Hiç kimse bu isteğin karşısına açıkça çıkamaz. Fakat demokratik eğitim, özgürlük ve can güvenliği için yaptığı mız mücadeleyi daima haklı bir zemin üzerinde yürütmeliyiz. Mücadelemizin yalnız hedefleri değil, biçimi ve yöntemleri de en geniş çoğunluk tarafından haklı görülmelidir. Belli bir mücadele biçimi veya yönetiminin haklı olduğuna yalnız bizim inanmamız yetmez. Önderi olduğumuz kitle de, bu biçim ve yöntemin uygulanması nı yerinde ve doğru bulmalıdır ki,bizi izlesin. Ayrıca geniş halk yığınları, bu biçimi uygulamada bizi haklı bulmalıdır ki, desteklesin. 

Faşist saldırılar karşısında kendini savunan gençlik daima haklı görülmüştür. İnsanın kendi canını ve vücut bütünlüğünü savunması kadar hak lı bir şey olamaz. Fakat bu meşru savunma zemininden ayrılarak, sağa sola bomba atılması geniş yığınları tarafsızlaştırmaktan ve bizi kitlelerden koparmaktan başka bir o şeye 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haklı bir zemin üzerinde mücadele etmeliyiz 


hizmet etmemektedir. Bütün davranışlarımız ve mücadele biçimlerimiz, faşist saldırganı halk yığınları önünde açığa çıkarmalıdır. Bireyci te rör yöntemleri, geniş kitleler açısından pasifizm getirmekten başka bir şeye yaramamaktadır. Faşizme karşı aktif mücadele, bireyci terör degildir. Maceracılık başka şeydir, kit lelerin aktif mücadelesi başka bir şey. 

Gençlik mücadelesi, hedefi daraltmaya da büyük önem (o vermelidir. 
Bugün Ülkü Ocaklı saldırganların zor- ba yüzleri açığa çıkmıştır. Geniş yı ğınlar onlardan nefret etmektedir.Ük kü Ocaklı komandolar, bir avuçluk faşist bir çetenin halk düşmanı menfaatlerini temsil ettikleri için gözü dönmüş bir şekilde kendilerinden olmayan herkese saldırmaktadır. Bu, faşizmin dayandığı dar zümre çıkarları nın doğal sonucudur. Bugün komandolar, hükümet ortakları MSP'ye bağlı gençlere dahi zorbalık o yapıyorlar. 
Faşistler kendilerinden olmayan herkesi düşman görürler. Devrimciler ise, faşistlerle birleşmeyen herkesle barış içinde olmalıdırlar. Oysa birçok devrimci gençte, devrimci olmayanlarla dostluğu hor gören bir anlayış vardır. Bu yüzden Sosyal-Demokrat gençlerle veya hiç bir siyasi fikri olmayan sıradan gençlerle gereksiz sürtüşmelere gidildiği sık sık görülmüştür. Unutmayalım ki, gençlik bütünü itibariyle yurtsever ve ileri ci bir nitelik taşımaktadır. Eğer biz bir avuç saldırgan faşist dışında, gençlik kitlesinin bütünü ile birleşemiyor ve dostluk kuramıyor isek, siyasetlerimizde ve davranışlarımızda bazı hatalar var demektir. 

Bugün faşist saldırganlar koyu bir yalnızlık içine düşmüşlerdir. Büyük burjuvazi içinde dahi, Ülkü Ocak lıların saldırganlığına karşı sesler çıkmaya başlamıştır. Onları en yakın dostları dahi koruyamaz duruma gelmişlerdir. Devrimciler bu elverişli şartları dikkatle değerlendirmeli- 


.dir. Eğer biz en geniş çoğunluklabir 


Lesen akıllı bir siyaset o izlersek, "aşırı uçlar arasındaki çatışma" edebiyatı da etkisini tamamen yitirecektir. 

Bu akıllı siyasetin esasları ne lerdir? 

Faşist komandoların saldırılarına en geniş kitleye dayanarak aktif bir şekilde karşı koymalıyız. 

En geniş gençlik kitlesini birleştiren şiarlar ileri sürmeli, can güvenliği ve okuma özgürlüğünü savuyr malıyız. 

Mücadelemizi en geniş çoğunluğun kabul ettiği haklı bir zemin üzerinde yürütmeliyiz, meşru savunma çizgisini izlemeliyiz. 

Hedefi daraltmalı ve bütün genglik içinde düşüncelere saygı temelir- de sağlam bir dostluk kurulması için çalışmalıyız. 
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MHP KAPAT 


MHP'nin 
Almanya'daki kanunsuz faaliyeti 


MHP'nin Almanya'daki faaliyetine karşı son günlerde tepkiler artıyor. TC yas. 
larına göre, bir partinin başka ülkelerde faalıyst göstermesi yasak olduğu hal 


MHP Batı Almanya'da açıkça faaliyet yürütüyor. Batı Almanya yasaları da, Almanı da faşist faaliyeti yasaklamaktadır. Bu durum Batı Alman radyosunun, sendikala rın, çeşitli parlamenterlerin, Hatta Alman Hükümetinin tepkilerine yol açmıştı Batı Alman radyosu MHP'nin faaliyetleri ve faşist örgütlenmesiyle ilgili yayı 


lar yapmış, Alman sendikaları bu konuda Türk-İş'i uyarmıştır. Hatta konu Alm parlamentosunda da görüşülmüştür. 


Aşağıda MHP'nin Almanya'daki faaliyetini açıkça gösteren iki belgeyi ve Alma ya'daki MHP yetkililerinin listesini yayınlıyoruz. Bu belgelerde MHP'nin kant suz faaliyeti bizzat MHP'liler tarafından anlatılmaktadır. 


MHP'NİN ALMANYA'DAKİ ` ` GÖREVLİLERİ VE BAZI ÜYELERİ 


ADI ADRESİ 


Dr. Kamil TANRIKULU Ludwigshafen Marxstr. 


2 (Tel 0621/512232) 


Dr. Enver ALTAYLI 


Dr. Eyüp AKTEP 


Dr. Ömer BATIR ? 
Hannover (0511/663647) 
İsern Hagenerstr. 62 


İsmail GERÇEKSÖZ 


—Hannover 
Wahrenwalderstr. 59 
Tel: 0511/668021 


Erhan ESENTÜRK 


“tdris ALACALI" 
“Mehmet N Hannöver 


Hannover Ülkü Ocağı Üyeleri: 


STUTGART: (150 Üyesi var MHP'li) 


Sabri ÇELİK 

Celal BÜLBÜL Arbeitsatace- ga Mustafa TTÜOĞLU Frankfurt-Fatih Cam. 
Recep BİRİCİK Frankfurt 

Muharrem ŞEMŞEK 

Cavit PEKYARDIMCI 

Avian AZAK Ludwigshafen 

Kemal YILDIRAY München 


Tuncel KÜRESİZ 


Abdullah DÖNER Mannheim 0621/377969 


Doğan PÜRSÜN Frankfurt, Terciiman Zeitung 

İlhami ÖZER Mainz, Sangasse 24/1 

Mehmet KILIÇ Rüssalsheim, Bamsemstr. 
55 

Osman AKTAŞ Neu-İsenburg Ludwig 
str. 69 

Ufuk AKIN Offenbach/M 

Lütfü ÇOLAK 6 Eftm; Eleonore Staling 
str. 50 

Çetin SINAV Hauptbahnhof pl. A 
645 Hanav 

Gündüz KAPANCTIOĞLU Alzenau 

Hamdi DOĞAN Alzenau 

taiji TUNA Alzenau 


Bad-Hamburg 
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0511/328532 
Hannover 


Ludwigshafen, Marxstr.2 


BİLGİ 


Kuruluştan (1872) 1975 Temmuza kadar MHP-Avrupa Yürütme Kurulu Başkanı. 1975 Temmuzdan 1976 Ocaka kadar MHP Almanya müfettişi. Bölgeler arası. Şimdi ticaretle uğraşıyor. 
Siirt'li jeoloji doktoru Heidalberg OKUN 

1976 dan itibaren Dr. Tanrıkulu'nun 
görevini aldı. Avrupa teşkilatı Baş kanı ve müfettişi 


MAP Yöneticileri 


MHP Almanya Hannover ve civarı Yürütme Kurulu Başkanı, Basın ve Halk la ilişkiler kurulu başkanı. 11.11. 
1975'te Hannover Ülkü Ocağı kongre Divan Başka 

3.Bölge MHP Almanya Teşkilatı Başkanı. Dr. Kamil Tanrıkulu ile 12.ci MAP kuruluna Ankara'da MHP - Avrupa teşkilatı delege olarak gelmiş (Ni- 


D 
Hannover Genç Ülkücüler Derneği, 


Başkanı (eski) he 
MHP Üyesi, Tercüman, Alacalı ile 


ay, 

Hüseyin Erdoğan (Başkan) Şeref Aydoğan (Başkan Yar.) Gürkan Suçan (Sekreter), Hasan Hüseyin (Spor), İbrahim Can (Sayman), Aydın o Tufan (Kültür), Üyeler: Halil Ünalan, Muhammet Öztürk, Fikri Güner,- Halil Çolak, Süleyman Alacalı, Mustafa Güzelen, Hüseyin Karçal, Mustafa Hacı, Selim Özbek, Mehmet Genç, Numan 


Ka SA 


Güya Albay Rütbeli, Rizeli Komando 


' 
ÖTE MHP nem 


MHP Üyesi, çok kez tabancalı MHP Üyesi 


Ülkü Ocakları Derneği Genel merkezinde 

(Fatih Cam. bildiri dağıtılıyor) MHP Üyesi 

MHP Sözcüsü 

Dr. Tanrıkulu Yardımcısı (MHP üye) Hessen-Reinlandplatz Saarland Bölgesi (4. Bölge Başkanı) 

Örgütlenme Yardımcısı 


Mainz MHP Komitesi Başkanı Rüsselsheim MHP Komitesi Başkanı 


Neu-İsenburg MHP Komitesi Başkanı 


Offenbach MHP Komitesi Başkanı Ffm MHP Kom. Başkanı 


MHP Hanav TeşkilatıBaşkanı 


Alzenua Türk Ocağı Başkanı ve MHP İzmir İl Şube Üyesi 

MHP Üyesi 

MHP Üyesi 


Bad-Hamburg Milliyetçiler Derneği 


Zen 


MHP İZMİR İL TEŞKİLATI ÜYESİ VE ALZENAK TÜRK OCAĞI BAŞKANI 

GÜNDÜZ KAPANCIOĞLU NUN, 

MHP GENEL MERKEZİNE GÖNDERDİĞİ MEKTUP BATI ALMANYA DAKİ FAŞİST FAALİYETİ Oo“ AÇIĞA VURUYOR, eer 


G man 


Lë 
DHP Medar Gekinterliği ' 
UHP Senei Leresi i mams i 
TÜRKİYZ 


Pek Wehteremn Efendim, G 5 
Risa vir şöre önce gelmiş olĉugun, Bavyera Eyalotine bağlı, ancak `- Prünkfurta yarın seat wesafeode bulunan çevresi ilo birlikte birçek Miltiyetçi Türk İşçisinin yaşadığı Alzenanda SÜRKOCAĞI adı al- T tında (ik Türk Gesiyetini kurzuş bulumiyorun.Cerçekte,eskiden bures 

C dn WEP Almanya Teşkilatına bağlı olması gereken, ancak ilgisizlikten irtibet imkân bulamanış Partili arkadaşlarızıs mevcuttu ve çu sada onları bir araya toplıyarak bu Teşkilatı gerçekleçtirebildim, Türhücağı 'nın görevi Ülkücü hareketimizin burata ve çevrede yayılmasından başka bir gey değildir.En yakınınızda bulunan Hansu Se 
Ae de mevcut tara”tarlasımıs, MIP Almanya teykilet başkanlığının 4 
siziiğinden,reşrizatsıslıktan şikayet halindeler,ten kerilleriri b araye topli yaras. be ien böyle düzenli bir faaliyetle eskisinden gie 
24 olacağımızı belirttim ve memnun Gldular, 

Şa anin Heem iloanya masası tarafından, Alaanya Teşkilat Başkez 

mir uyerılarık bisimle irtibata geçmesinin naflansasılki bizde ni al dahi Şek),ayrıca,Sayın Doğan beyin taraf rıza 16 Türk Devletini Bayrakları !le ve Rozet çeşitleri ile,bilumuz Duvarları süslüyecek 

C Resimidrin ödemeli olarak, ilk parti 2000,-Tidon “azta tutmamak kayd 

lle, banlaria kri its Doztrimimini ve genel çürüslerimisi belirten 


en Gönenli kitapları birlikte normal miktarda rien ediyorum, e 

Bu arada den “nce,Kenal Demir bey Ağabeyini yaszış,bir gözevli be geninin çönderilcesini istemiştim, cevap slezadım,yu en bir kes dm ha rica #diyorun,Mürkünse icsp eden şekilde tansini ve tarafına g dârlilzesinin n34#lanmanı, $- H x YAP Nanau Yagk, Seesi)ci)iki 


Çetin Sinnv-Türk Rakkalı Ex.- 
645. innan, fiptbahnhofplatı, 4 
tansi ef KORUSUN 
Gündüz KAPA KOLOĞLU b 
KAP İzmir İl Teşkilat (ren NG 

SÜRKOCAĞI Al yenma- Bşk 


Lé J. 
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BAP Alzsneu Tik. 
simiOvgon-Törkocağı 2.bak.) 
Bei 11 Tuns <ra Bekreter) 


Mehmet Dei * " » İd.Hay.Üye) Sabehettin Özer , ME 


| 


. Moss Yukaraca belirttiğin isimler, Partimiz teşkilatlanma Gm 


TÜRK KÜLTÜR OCAĞI YÖNETİM KURULU ADINA NEŞET KAYA NIN, ALZENAN VE ÇEVRESİNDEKİ MHP LİLERE GÖNDERDİĞİ MEKTUP; 


5 KOLN 1 
Christophstraðe 14 


TÜRKISCHER 
KULTUR VEREIN 0. Gr) 
MORK KÖLTOR OCAĞI) 


RÜRKOCAGI 

TÜRKİSCEER BOND 
LÉI 

Altenau ve Çer, 


EIS Alzenau 


Burgetr. 1 


Kamen 1,11,1975 


Mahteren Ülküdaşlarınız 


Millet ve hak yolunda gşiriştiğiniş kutlu sücadelede #islers Allah'tan başarılar temenni eder, maddi ve manevi bütün. 
küvretinisle sizinle berabsr olduğumusu sise duyursrus, 

Muhterem ülküdaşlar Ocağımız teşekkül etalştir. Bölgesin-Aéki faaliyetler bu merkezden yürütülecektir. Bütün Türk Ocakları. 
sın ve Milliyetçi Türk derneklerinin birlikte çalığsası; işbir- 
1134 halinde olamsı gerekmektedir. Bu konudaki öüşüncelerinize 
aynen İştirak ediyoruz, Mi 

Bu eine kadar kendi bölgemisde çeşitli kasabalarda ve şebirlerie Milliyetçi Ha reket t d Bölgemişdeki kasaba ve şebirleris hemen her hafta konferans ve toplantılar düsenlemekteyis. Sisin de milnasip güreceginis bir günde Altenau'da An bir toplantı düzenlemek ve birlikte Türk mil-Miyetçilişinin meselelerini tartışmak isteris, Bu konuda sise tekrar yasacağıs, 16 Kasım Günü gölsemiâ sünkün degildir, Çünkü başka ve bakikatem/#nesli bir toplantımıs vardır, 

Mektubumusa son verirYen çalışmalarınızda başarılar diler oradaki bütün Ülkücü arkadaşlarımızı yürekten kücakların, 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ILMALIDIR ! 
Siyasal Bilgiler Fakültesine 


polis-komanda saldırısı tekrarlanıy 


21 Mayıs 1976 günü Gazi 
Eğitim Enstitüsünden bir grup komandonun, Ankara Si yasal Bilgiler Fakültesine gelerek öğrencilere sataşması ve kavga çıkartmasın- dan sonra polis, yurtların kapılarını panzerlerle kır dı ve öğrencilere gaddarca saldırdı. Çok sayıda öğren ci yaralandı. 

Saldırıdan sonra Ankara TMMOB konferans salonunda bir basın toplantısı düzen lendi. Basın toplantısında konuşan Cumhuriyet yurdu sorumlusu şunlari anlattı: 

"20 Nisan günü Egitim Fakültesinde Oo faşistlerin geliştirdiği olay karşısın da yaralıları götürmek isteyen arkadaşlar kalkanlı, stenli polisleri karşılarında buldular. Amaç, Cumhuriyet Yurdunu kapatmak, ordaki demokratik ortama son vermekti, Hüseyin Kasap, Hasan Ali Cengiz ve birkaç faşist silahla saldırdılar. Yaka numarası ol mayan polisler, izin alma- dan yurda giriyorlar, katlarda yurt Oo görevlilerine ve öğrencilere rastgele saldırıp dövüyorlardı. Ratlarda öğrencilerin bütün eşyalarını tahrip ettiler. 
Teyp, pikap, radyo, yüzük, gözlük, traş makinası vs. 
gibi şeyleri alıyorlar veya tahrip ediyorlardı. 15. 
000 Tiralık eşya tahrip 
edildi. Elbiseleri jiletle kesiyorlardı. 7.300 liralık zarar tesbit edildi. 
40.000 liralık kitap, ders kitabı vb. alıp götürdüler ya da yırttılar. Öğren cilere zorla "şahadet" getirtmeye çalışıyorlar,"Kah rolsun devrimciler" sloganını attırmak için arkadaşlarımızı hunharca dövü— yorlar, tekmeliyorlardı. 

"Çatı katında Türk bayrağını yırtarak, bunu komünistler yırttı diye gazetelere fotoğraf çektirt— tiler. Bunu yurtta çalışan işçiler görmüştür. İşçiler de öğrenciler gibi hakarete uğrayıp, dövülmüşlerdir. 
Dövdükleri insanların kanları yerlere saçıldığından bunlar halk tarafından görülmesin diye kutu kutu bo yalarla gizlemek istediler. 

Olay tamamen planlıdır. 
Olayı faşistler tezgahladığı halde, kurşunlar yine 


bize sıkıldı. Yine bizim yurtlar arandı, tarandı. 
Kurtuluş olayında olduğu 


gibi, orda da tüm polisler yaka numarasızdı. 


e > 


imi İİ Na 


Bana karet 


diye yalan söyleyerek dövdüler. Bizi yakaladıkların da dört kişiydik. Polislerin yaka numarasız olması ve savaştan esir alarak götürür gibi bizi götürmeleri ilginçtir. Bunların "fa şist" olması ihtimali büyüktür. Bizi devamlı tahrik etmeye çalışıyorlardı. 
Emniyette ne kadar adi suç varsa, bize yüklemeye çalıştılar. Biz, dört kişiyi önce tuvalete soktular, sonra da hücreye. Oradan bırakılırken de tüm arkadaşlarla birlikte bizi de dövdüler. En son tutulan tutanakta hiçbir patlayıcı madde, silah bulunmadığı yazıldığı halde, basına dinamit, el bombası, tabanca bulunduğu  aksettirildi." 

İsmail Aydınlı ise şunları söyledi: 

"Polisler Hukuk'ta arama yaptılar. Dışardan gelen, içeri sığınan ` arkadaşlarla beraber benide arabalara soktular. Başları mızı yere eğdirip yatırdı- 


lar. Hemen dövmeye giriştiler. Bana "Türk müsün, Kürt müsün" diye sorup, şahadet getirtmek istedi- 


ler. Giderken halka da küf rediyorlardı. Belediye oto büsünden halk bizi arabada dövdüklerini görüyordu. 
Bize, "yatın, kaldırmayın başlarınızı, gören olacak" diye bağırıyorlardı. Emiyet yedinci katta da dayak devam etti. 26 saat aç, su suz, havasız kaldık. Sirtımda yara izleri hâlâ mevcuttur." 

İPA Başkanı Muzaffer Öz- 
.bayrak ise şöyle konuşmuştur: 

"Eğer hükümetler Türkiye'de polisi kendi amaçlarına alet ederlerse, polis asayişi temin edemez. Polis içinde yetenekli kişiler bir kenara itilmiştir. 
İktidarın emriyle, Uynı ka fada olanlar yerleştiril-— miştir." 


Daha sonra basın toplantısına katılan AYÖD, SBF DER, TÖB-DER, MEM-DER, TEK DER, EGO-DER, Ankara Üniversitesi Aileler Derneği, TUMAD-DER, Ankara Üniv. 
Fenliler Kültür Derneği, Gazi-Der ve Analar-Babalar Derneği bir bildiri yayınladılar ve saldırıyı protesto ettiler. 


Saldırganlara karsı en geniş öğrenci kitlesini seferber edelim 


Faşistler öğrenci gençliğe yönelttikleri saldırılarını bir süredir özellikle Ankara'da yoğunlaştırmaktalar. Bunun için yurdun çeşitli yerlerinden getirdikleri fáşist sürülerini Ankara'ya yığıyorlar. Faşistler, öğrenci gençliğin mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Ankara'daki yüksek okulları ele geçirirlerse, önemli bir mevzi kazanmış olacaklarını düşünmektedirler. Bu yüzden Ankara' 
da saldırılar yoğun ve plan lı bir şekilde sürüyor. 
Faşistler, Ankara içinde de, ODTÜ ve SBF gibi devrimci öğrencilerin büyük çoğunlukta oldukları okulları hedef almaktadırlar. 

Faşistler bu planlarını gerçekleştirmek için komando-polis işbirliğine dayanan taktikler uygulamaktadırlar. 8 Nisanda SBF ye yaptıkları dırıda ve üç gencin i ` 


tepkisi karşısında bir süre için geri çekilmişlerdi. Şimdi tekrar aynı planları uygulamaya çalışmakta ve bu okulları zaman zaman yoklayarak ele geçirmek istemektedirler. Okullara önce bir grup komando gelerek öğrencilere sataş— .makta, tartışma çıkması üzerine ise kaçarak yerlerini polise terk etmektedirler. Polis, öğrencileri coplamakta, yaralamakta ve yurtları yağmalamaktadır. 

Bu polis ve komando işbirliğini açığa çıkarmak, faşistlerin taktiklerini işlemez hale getirmek için gençlik son derece dikkatli davranmalı ve bugün bulunduğu haklı zemin üzerin 


de mücadelesini yükseltme- ` 


lidir. Faşistlerin planlı saldırılarına karşı koyarken, en geniş öğrenci kitlesini seferber etmek ve 


-bütün halkın desteğini al- ` b uvla bi ven? aş 


oşistleri korkutan da budur. 


İl m nl 


Adana 
Sümerbank Bez Fabrikasına MHP'liler yerlestiriliyor 


Ben Adana Sümerbank bez fabrikasında 'çalışan ve alın teriyle para kazanan bir işçiyim. 2.3.19/6 tarınınde faşistler tarafından usturayla sol bacağımdan yaralandım. 
2 ay yattım, biz fabrikamızda olan namussuzca işlere tahammül edemiyoruz, onun için bizim üzermizdeki baskılar gittikçe fazlalaşıyor. 


Sümerbank Fabrikasının işletme şefi Seyfi Sabahattin 


Çener ve dokuma şefi Tahsin Tekin, Ülkü Ocaklarının der- | 


nek başkanlarındandır. Bu ikisi tam işçi düşmanıdır. 
Şimdi Sümerbank fabrikasına yeni bir ek fabrika yapıldı. Buraya 700 tane işçi alınıyor.Girenlerin hepsi de 

faşist. Bunlar hep işletme şefi ve dokuma şefinin iste- 


ğiyle oluyor. Sendika yöneticileri namussuzca davranıyor. 


Fabrikamızın müdürü de Selametçilerin hocasıdır. Ama bizi yıldıramayacaklardır. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Yazacaklarımız çok, bunu sizlere ilerde bildireceğiz. 


SÜMERBANK'TAN BİR İŞÇİ 


MHP'li faşistler 
Askeri Okulları ele geçirmeye calışıyorlar 


Faşistler, ordunun çeşitli kademelerine elemanlârını yerleştirmek için çeşitli çabalar gösrermektediric:. Son günlerde askeri liselere ve astsubay okullarına yönelik bir çalışma yapmaktadırlar. Gazetelerinde askeri okullara giriş şartlarını ve yollarını göstermektedirler. Bir yandan da faşist unsurların bulunduğu askerlik şubeleri kanalıyla, etkileri altında tuttukları öğrencileri askeri okullara kaydettirmektedirler. 

Böylece, genç subaylarda, güçlü olan yurtseverliği yok etmek istiyorlar. 


Analar-babalar 
Demirel den hesap soracak 


Analar-Babalar Derneğinden 25-30 kadar öğrenci velisi 21.5.1976 günü meclisten çıkan Demirel'in önünü keserek çocuklarının can güvenliğinin sağlanmasını istemiş - ler ve "Partiniz gençleri kırdırmaya çalışıyor" "Çocuklarımız ölüyor, yarının Türkiye'sini bu gençlere teslim edeceğiz. Halbuki onlar kırdırılıyor","Çocuklarımızın can güvenliğini sağlayın" demişlerdir. 

Ana ve babaların çocukları için can güvenliği istemeleri "Bu bir tertiptir" diyen Demirel'i ve MHP'li faşist leri telaşlandırmıştır. 

Faşistlerin bu telaşları neden? Ana ve Babaların bu haklı isteği katilleri, gençliğin can güvenliğine kastedenleri açığa çıkartmaktadır. Gençliğimizin ` faşistlere karşı can güvenliği ve öğrenim özgürlüğü için verdikleri mücadele halkın gözünde,o kadar haklılık kazanmıştır kı, analar babalar dahil bütün halk kesimleri bu mücadeleye katılmakta veya desteklemektedirler. İşte fa- 
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“TÜM ÇAL 


Petrol-İş Sendikası İstanbul Şubesi: 


“GENEL GREV 
MC İKTİDARINI 
DÜŞÜREBİLİR, 


“HALI 


Türk-İş'e bağlı Petrol-İş Sendikasının geçen hafta Mutlu Akümülatör fabrikası işçileriyle yaptığı "MC İstifa Etmelidir" tartışmalı o toplantısıyla ilgili olarak Petrol-İş Sendikası İstanbul Şubesi yetkilileriyle görüştük. Bu konuda sendika yetkilileri dergimize şu açıklamayı yaptılar: 

"Evet, sendikamız genel merkezi Mutlu Akümülatör Fabrikası işçileriyle bir o toplantı düzenledi. Bu toplantıda genel merkezin sunduğu bildirinin okunmasından sonra, işçiler MC 


iktidarının Reen ZC ilgili olarak tartıştılar. Zaten biz bu konuda sürekli toplan- 


tılar yapmaktayız. Çünkü MC'nin düşürülmesi meselesinin işçilerle tartışılmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. 

“Bizim şube olarak bu toplantıya katkımız olmamıştır.Ancak bu konudaki toplantıların yapılmasından yanayız. Çünkü MC iktidarının ne halkımıza ne de işçi sınıtına bir faydası yoktur. Her zaman söylüyoruz ve 


HALK İÇİN HALK İKTİDARINA DOĞRU 


'MO'yi düşürmenin 


yolu, 


tün çalışanların 


her zaman tekrarlıyacağız. 
bii ki MC düsürülmelidir." 

Halkın Sesi: MC nın düşürülmesinin yolu sunda şubenizin görüşleri lerdir? 

"Ben bütün geçmişteki olay lara sünger çekilmesi suretiyle MC'nin düşürülmesine değilim. Düşürülmesi lazım. Elbette birtakım olayların hesabının sorulması gerektiğini de ilave etmek istiyorum. Nasıl düşürülmesi erusuna 
İşçi sınıfı uyanmaktadır. Bunun daha da gelişmesi taraftarıyız. 
Bu uyanış içinde düşürülmesine taraftarız. Uzlaşmacı biz twtum la MC'yi düşürelim ve yaptığ'arını tamamen unutalım, 'politik oyunlarla düşürelim' kesinlikle taraftar 
Düştüğü zaman da yaptıklarının cezasını çekmelidir." 

Halkın Sesi: MC İktidarı- nın düşürülmesinin yolu olarak tüm çalışanların grevi konusunda ne düşünüyorsunuz? Tüm çi sınıfının, memurların, öğret menlerin, esnafın genel 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pasif bir durumda kalırsak, hiç bir zaman MC gitmeyi düşünmeyecektir." 

Halkın Sesi: Genel grevin oluşmasına hizmet eden bir birikim sağlamak, hangi voila dan geçmektedir? Söz gelimi bir öneri var: Her faşist katliamda işçiler 2 saatlik grevle bunu protesto etmelidirler. Yine bu yolda mücadele için TRT çalışanları aktif direniş kararı aldılar. 

“Gerek TRT'de gerekse başka alanlarda tüm çalışanların bu şekilde mücadelelerinin yararlar sağlayacağına 
Çünkü hiç bir zaman hiç bir hak kendiliğinden gelmemiştir. 
vamlı mücadelelerle kazanılmıştır. Bu mücadelelerin etkileri değişebilir. Daha sert mücadeleler, daha yumuşak mücadeleler olur. Mesela yürüyüş ve mitinglerin yanında daha yumuşak olan 


taraftar 


gelince ... 


şekline değiliz.. 


iş- 


grevi 


İzmir'de çıkan HALK Gazetesi, 15 Mayıs'ta yayınlanan 
2. sayısında MC iktidarının yıkılabilmesi için TÜM ÇALI-ŞANLARIN GREVİ'ni savunmakta dır. Yorum başlığı altında yayınlanan yazının bir bölümünü yayınlıyoruz; 


"Faşizm ancak aktif kitle mücadelesi'ile yenilebilir. 
Bugüne kadar '226'yı bulan gelir' diyen Demirel 226 ke-Jimeden oluşan 12 Mart muhtırasıyla gitti, ama kendini kurtarmak ve halkın gelişen mücadelesini bastırmak için gitti. 

"Demokrasiyi parmak hesabı olarak gören Demirel zihniyeti tekrar gidecektir.Hem de 'bir daha geri dönmemek üzere', Ancak bu gidiş 'demokratik kurtuluş' mücadelesinin başarıya ulaşması ile olacaktır. 

"Ülkenin sorunları Milli Güvenlik Kurulu toplantı salonunun, Genelkurmay Başkanı ve Başbakanın makam oda- 


larının, bakanlar kurulu top 


hakkında düşünceleriniz nelerdir? 


"Aslında istediğimiz çözüm. Bütün. çalışanların genel greve gitmesi ve bunun bü 


bir bir 


ları, iki saatlik oturma grevleri, hatta bir günlük grevleri olur. Ancak bu şekilde olur. Başka türlü deolması mümkün değildir. Ecevit'in son be- 


oturma 


Ta- yük bir etki yaratarak MC'yidü- yanatından sonra bir iki yerde şüreceği kanaatindeyiz. Genel mitingler yapıldı. Ve başarılı 

iktidarı- grev yapılırsa muhakkak ki MC' geçti. Gerek CHP'nin yerekse konu- yi sarsacaktır. İşçiler, köy- başka demokratik o kuruluşların ne- Jüler, bütün çalışanlar olarak mücadeleleri desteklenmelidir.. 


CHP'den gelmiş veya bilmem kim- den gelmiş bu önemli 


olmamalı- 


dır. Çünkü bu mücadeleler faşizme. karşı yapılmaktadır. Bütün demokratik kuruluşlar fa- 


şöyle 


bir 


inanıyoruz. 


De- 


lantı salonunun, köşklerin, ticaret odaları, borsalar ve parlamentonun duvarları dışına ne kadar çok çıkabilirse halkın demokrasi ve bağım 

sızlık mücadelesi de o ölçü- 

de Zierieuecektir, Demirel 

ve-'Türkeş'i, hükümetten devirmenin en demokratik yolu, 

emekçilerin ve tüm çalışanların grevidir. Bu eylem tüm demokratik kitle örgütleri- 

nin desteğini de almalıdır. 

Yani demokratik kitle örgütleri ve öğrenci dernekleri 

de boykot ve direnişleri ile bu 'eylemi' desteklemelidir. 

Böyle bir eyleme, hakim güçler dayanamayacaklardır. Böyle bir eylemle emekçi kitleler (işçi, köylü, küçük esnaf, küçük memur) o siyasete ağırlığını belirgin ve etkili bir biçimde koymuş ve faşizmi durdurmuş olacaklardır. 

"Bu, günümüzde HALKÇI-DEVRİMCİLER için temel taktik olmalıdır. Emekçi halkımızı her türlü emperyalizme ve faşizme karşı bilinçlen- 


şizme karşı birleşmelidir.O mücadeleler işçi sınıfı dan desteklenmelidir." 


tarafın- 


HALKIN KURTULUŞU 
SAYI: 14 


DEVRİMCİ PROLETARYANII 
1 MAYIS GÖSTERİSİNDEN 
ÇIKARDIĞI DERSLER. 


" “İşçiler Elele, Genel Greve' sloganı ile işçi sı nıfı, faşist MC iktidarının alaşağı edilmesi içir günümüzün belki de en geçerli mücadele o biçimini, "Genel Siyasi Grev'i dil getiriyordu." 


dirmeli ve ohazırlamalıy! 
Bu hazırlık belli somut | deflere yönelmeli ve güni asamada 'MC'yi hükumettren dırme' olmalıdır. 

"Maceracı eylemlere ke: olarak yüz vermemeli ve şizmin bankalara ve san odasına bomba atarak, ba soyarak veya çeşitli bire terörist eylemlerle yeni ceğini sananlar uyarılma dır. 

"Ülkemizde (demokrasi temel taşlarından biri k lülerdir. Onların toprak özgürlük mücadelesini faş me karşı mücadelede birl tirerek örgütlemeliyiz ve yi yıkma eyleminde aktif tek sağlamalıyız. 

"Demokrasiyi korumak yaşatmak baş görevimiz i demokrasinin korunması i 
MC yıkılmalıdır. Bu gö başta HALKÇI-DEVRİMCİLER mak üzere tüm ilericile yurtseverlere ve demokrat ra düşmektedir öylevse. 

"MC İKTİDARININ YIKIL 
İÇİN İLERİ!...." 


EN 


> 


Büyük natronların tedbirlerine karsi isci sınıfın birliği 


25 Mayıs günü Istanbul Divan Otelinde yapılan Ekonomik Sosyal Etüdler Konferans Heyetinin Danışma Kurulu toplantısında büyük patronlar işçi sınıfına karşı yeni saldırılar hazırladıklarını açıkladılar.Toplantıda konuşan eski Istanbul Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Soysal, "işverenler artık hükümetten, hukuktan, basından, devletten ve sokaktan şefaat beklemeyecekler" demiş, işçi sınıfına ve sendikalara karşı ortak savaş açacaklarını açıklamıştır. Soysal'ın açıkladığına göre, sanayiciler şu kârarı almış lardır: 


- Çocuk parası, yakacak parası, elbise parası, yemek parası gibi yan ödemeler arttırıl mayacaktır. 

— Kıdem tazminatı 30 günü aşan toplu sözleşme imzalanmayacaktır. 

=~ Sadece işkolu düzeyinde toplu sözleşme yapılacak, patronlar işyeri toplu sözleşmelerini imzalamayacaklardır. 

— İşçilerden gelecek diremm ve grevlere karşı patronlar büyük bir dayanışma fonu kuracaklardır. 

- İşçilere ne ücret verileceği konusunda kesin görüş birliğine varacaklardır. 

— Kamuoyunu kendi lehleri- de oluşturmak için yoğun bir propagandaya girişeçeklerdir. 


Büyük patronların bir kesiminin sözcülüğünü yapan Ertuğrul Soysal'ın bu açıklamaları ne anlama gelmektedir? 

Faşist MC iktidarı bile, büyük patronların istediklerini yerine getirememektedir. Büyük 


“patronlar, MC'nin bile uygula- 


maya geçmekten çekindiği tedbir ler istemektedirler. 

Büyük patronlar, işçi sınıfımıza karşı hukuku ve yasaları da çiğneyerek saldırmak istemektedirler. Onlar, mevcut hukuk düzenini ve yasaları bile çiğneyecek kadar haksız bir nok 


tadadırlar. 


için kararlaştırılan tedbirler, işçi sınıfımızın önüne yeni görevler getirmektedir. 

İşyeri toplu sözleşmeleri- nin reddedilmesi ve sadece işkolu düzeyinde sözleşme yapılması tek bir patron uşağı sendikayı hakim kılmak amacına yönelmiştir. İrili ufaklı birçok sendika böylece yokedilmek istenmektedir. İşçilerin sendika seçme özgürlüğü böylece ortadan kaldırılmak istenmektedir. Bu durumda sendika özgürlüğünü, di ğer hak ve özgürlükleri korumak için sendikaların birliği savunulmalı ve gerçekleştirilmeli dir. Bu görev, kıdem tazminatı hakkını ve ücret isteklerini de gerçekleştirebilmek için zorunludur. 

Büyük patronların grev ve direnişlere karşı büyük bir dayanişma fonu kurmalarıyla birlikte lokavtların sayısı artacaktır. Mücadele eden o işçiler böylece açlık ve işsizlikle köleleştirilmeye çalışılacaktır.. 
Son 5 yılın gelişmeleri patronların günden güne daha fazla lokavta başvurduklarını göstermektedir.Birleşen büyük patronlara karşı grev ve direnişlerin başarıya ulaşması, işçilerin de büyük patronlara karşı birleşmesine bağlıdır. Patronların lokavtlarına, birbirlerini desteklemelerine karşılık işçiler de dayanışma grevleri ile birlirlerini desteklemelidir - ler. Tek tek grevler tek tek direnişler ile, birleşen büyük patronlara karşı başarı kazanılamaz. İşçiler semt semt şehir şehir, işkolu işkolu ve bütün sınıf olarak birleşirlerse, Ertuğrul Soysal'ın açıkladığı tedbirleri boşa çıkarabileceklerdir. 

Büyük patronların oluşturmaya çalıştığı işçi düşmanı birliği ve tedbirlere karşı mücadele ile, MC iktidarının yıkılması mücadelesi birleşmektedir. İşçi sınıfı MC'nin düşürülmesi için tüm çalışanların grevini e büyük patronl la MC ikti 


İs güvenliği ve 


GRE Vİ ! d dayanışma grevi 


istiyoruz 


Halkımızın zulüm ve pahalılık altında ezildiği bir dönemde sözleşmeye oturacağız. Bu bizim için çok önemlidir. Her şeyden önce bir evvelki sözleşmedeki gibi satılmayacağımızdan emin olmalıyız. Bu bizim en baş isteğimizdir. Biz bu sözleşmede hepsi biribirine o bağlı olarak, iş güvenliği, iş sağlığı ve can güvenliği istiyoruz. 

Birincisi: 17. maddenin uygulanması disiplin kuruluna bağlı olmalıdır. İşverenin bu maddeyi uygulama teklifi kurul tarafından karara bağlanmalıdır. Disiplin kuzulunda üç işçi iki işveren temsilcisi bulunmalıdır. Disiplin kurulu işyeri temsilcilerinin dışındaki işçilerden de seçilebilmelidir. İşverenin kararı ile değil mutlaka işçilerin seçimi ile iş başına gelmelidir. Bir işçinin tazminatı verilmek suretiyle iş akti- nin feshedilmesi halinde bir süre işsiz kalacağı düşünülerek tazminatından başka altı aylık maaş ve sosyal hakkı peşin olarak ödenmelidir. 6 aylık iş garantisi bizim işten atıldıktan sonra sıkıntılarımızın kat kat artmaması içindir. Bu durumda en az ücret alan bir işçi tazminatın dışında 10 bin lira alacaktır. Bu maddeler işten atılmayı zorlaştırdığı için bir çeşit iş güvenliği sağlıyor. Bu zamana kadar işçinin birliğini baltalayan en çok işten atılma korkusu olmuştur. Bu da en fazla patrona yaramış, işçinin daha da oezilmesini sağlamıştır. Atılmaları zorlaştırdığımız takdirde patrona karşı daha güçlü bir mücadele yürüteceğiz. Bunun için bu maddelerde ısrar edilmesini istiyoruz. Kışın belediyeler kanununda da yazılı normal sıcaklık Olan 
16 dereceden aşağı çalışmamalıyız. Onlarca arkadaşımız 
aylarca hastanelerde sürünüyor. Midelerimiz kurşun doluyor. Aman iş başı alalım, yoksa işten atılırız korkusuyla yaşıyoruz. Karda kışta, karanlıklarda, çamurlarda saatlerce yayan yol yürünmez. Servis istiyoruz.. 
Bizim insan yaşama hakkımız yok mu? 

Toplu sözleşme döneminde olsun normal zamanlarda olsun, sendikayla işçilerin birbirinden haberdar olması şarttır. Hele toplu sözleşme döneminde bu çok daha önemlidir. Toplu sözleşme sırasında bütün olup bitenlerden işçi arkadaşlar haberdar olmalıyız. Patronla sendika arasındaki görüşmeler işçiden gizli olmayacağına göre bu şarttır ve en son söz işçilerin olmalıdır. 
İşçilere danışılarak işçilerin onayı alındıktan sonra sözleşme imzalanmalıdır. Bu olmazsa işçi ile sendika arasında birlik olamaz. Birlik olmayan yerde güven yoktur. Karşılıklı güven olmayınca da işçi yararına bir sözleşme yapılamaz, bundan da patron faydalanır. 


MUTLU PATRONUNA KARŞI KİMYA-İŞ KOLUNDAKİ İŞÇİLER DAYANIŞMALIDIR. 


Bu gün karşımızda güçlü bir patron var. Patronun Mutlu'dan başka fabrikaları da var. Bu patron aynı zamanda Kimya İşverenleri Sendikasına üyedir. Patronlar işçileri ezerken birbirleriyle dayanışma içindedirler. 
Bir fabrikada grev, diğer patronların yardımıyla yenil giye uğratılmaya çalışılır. 

Eğe Sanayi patronu lokavt. ilan edip fabrikayı kapatırken, eğe sanayiinin işçilerini ezmek için bütün diğer patronlardan destek aldı, onlarla birleşti.Sevil profil patronu da diğer patronlarla dayanışarak, işçilerin mücadelesini kırmaya çalıştı. 

Yarın bizim fabrikamızda da grev olabilir. Buna karşı patronlar birleşip lokavt ilan etme yoluna gidebilirler. Onlar bizi birleşerek ezeceklerse, bizler de işkolumuzda birleşerek onlara cevap vermeliyiz. Aynı işkolundaki patronlar birleşiyorlar da, aynı işkolundaki işçiler neden birleşip mücadele etmesinler. Bizler aynı işkolundaki diğer fabrika işçilerinin mücadelesini canla başla desteklemeliyiz. Sendikamız ve işçiler Squib ilaç fabrikasındaki işçi arkadaşların mücadelesini yürekten desteklemeliyiz. Oradaki işçi arkadaşların mücadelesine güç katmalıyız, dayanışmalıyız Neden bir gün otobüs tutarak Sguib'teki arkadaşları des teklemeye gitmiyoruz? Sendikamız tabandaki işçinin dayanışmasına mutlaka önderlik etmelidir. Birleşen patronların yüreğine ancak birleşen yüz binlerce işçi korku salar. Ancak o zaman patronları daha iyi dize getirebiliriz. 

Bunun için her şeyden önce Mutlu patronunun diğer fabrikalarının işçileriyle birleşme ve dayanışma için- 


de olmalıyız. Eğer sözleşmede ee olur, grave idilir diğer ve < 
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- Gençliğin tek kitle örgütünün 


> 


 GENCLİĞİN 


kurulması çalışmaları tamamlanıyor 


23 Mayıs 1976 günü, 


Istanbul'da Kadırga Öğrenci 


Yurdunda, yakında kurulacak olan gençliğin tek kitle örgütünün ilkelerinin tartışıldığı bir tonlantı ya- 


pıldı. Daha önceki hafta ise, aynı yerde 


"emperya- 


lizm” konulu bir seminer verilmişti. Bu çeşit toplantılar, devrimcilerin birliğinin sağlanmasına katkıda- bulunmakta ve yararlı olun. *adır. 


23 Mayıs günü yapılan ve 500'den fazla 


öğrenci- 


nin katıldığı toplantıda, tek kitle örgütünün kurulmasına önderlik eden devrimci grupların temsilcileri örgütün ilkelerini şu şekilde açıkladılar: 1) Emperyalizme ve sosyal-emperyalizme karşı olmak, 2) Fa- 


şizme ve sosyal-faşizme karşı olmak, 3) karşı olmak, 4) Ulusların kendi kaderlerini 


Feodalizme tayin 


hakkını savunmak, 5) Dernek içinde demokratik merke- 


ziyetçilik uygulamak. 


ISTANBUL DGB YÖNETİM KURULU ÜYESİ MEHMET EMİN YILDIRIM'LA KONUŞMA: 


Toplantıya katılan eski İYÖKD, şimdiki İYÖD yöne- 


ticileri olumsuz bir tutum gösterdiler ve bu lerin yanlış olduğunu söylediler. Milli 


ilke- demokratik 


devrimi reddettiler. Tartışma gereksiz ve gençliğin meselelerine ışık tutmayan noktalara sürüklendi. Da- 


ha sonra İYÖD yöneticileri salonu terkettiler. 


İYöD 


yöneticileri salondan çıktıktan sonra, bir devrimci 


"onların revizyonizmle bütünleştiklerini" Bu görüş doğru değildir. İYÖD yöneticileri, 


söyledi. 
reviz- 


yonizmle bağlarını koparmamasına rağmen gençlik saflarındadır ve sosyal-emperyalizmin işbirlikçisi de- 


ğildir. 


Dana sonra yapılan tartışmaların da kısır çekiş- 


meler halinde gelişmesi, toplantının 


verimliliğini 


zayıflatmıştır. Şimdi gençliğin tek kitle örgütünün, son hazırlıklarının da tamamlanmasıyla, yakında kp 


rulacağı belirtilmektedir. 


Tek kitle örgütü, bir avuc fasist ve 


sosyal-faşıst dışında 


tüm gençliği kapsamalıdır 
= Gençliğin tek kitle örgütünün kurulması e ai 


nın hızlandığı günümüzde dergimiz, gençlik içinde yer a- 


Gençliğin tek kitle örgütünün kurulması sorusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Cevap: Son yıllarda dünyada büyük değişiklikler oldu. Sovyet Sosyal—-emperyalizmi saldırgan bir süper devlet haline geldi. Gerileyen ABD emperyalizmiyle dünya hegemonyası yarışına girişti. Sov yet Sosyal-emperyalizmi bugün esas saldırgan güç olup, yeni bir dünya savaşının kaynağıdır. Sosyal-emperyalizmin saldırıları bütün dünyada, onun yüzüne taktığı sosyalizm maskesinin daha da düşmesine, devrimcilerin ve yurtseverlerin revizyonizme karşı daha da uyaniklaşmasına yol açtı. Revizyonist akım ise, sosyal—-emperyalizmin beşinci kolu olmayı meslek edinerek milli ihanet politikası izlemeye başladı. 


Ülkemizde sosyal-emperyalizme karşı altı yıl önce başlayan mücadele daha geniş yığınlara mal oldu. Birçok devrimci ve yurtsever Rus sosyal-emperyalizmine karşı mücadeleye katıldı. Son tahlilde revizyonizme hizmet eden maceracı çizgiler devrimciler arasında geriletildi. Rus sosyal-emperya ~- listleri ise, dünya çapındaki gerilemesine paralel olarak ülkemizde de gerileyen ABD emperyaliz minin yerini almak için ülkemiz üzerindeki hegemonya faaliyetlerine hız verdiler. Bir avuç sosaşist, efendilerinin emrin devrim: ve halka karşi sa 


de 


lan çeşitli devrimci akımların bu konudaki almaktadır. 57. sayımızda Militan Gençlik Nergisi Mehmet Budak'ın görüşlerini yayınlamıştık. Bu 


görüşlerini 
Sahibi sayımızda 


da İstanbul Devrimci Gençlik Birliği Yönetim Kurulu Üyesi i Mehmet Emin Yıldırım'ın sorularımıza verdiği cevabı yayın 


Tıyoruz. 


sosyal-emperyalizmin lehine kullanmaya çalıştı. Halen de çalışıyor, bu yolda yoğun bir çaba yürütüyor. 

Tek kitle örgütü çalışmaları gençliğin bugüne kadarki mücadele ve örgütlenmesinde yeni bir- aşamâyı ifade etmektedir. Bu çalışmalar faşizme've revizyonizme karşı genel olarak halk kitlelerinin 


özel olarak ta gençliğin önemli mücadeleler verdiği bir dönemde başladı ve gelişti. 

12 Mart Casier dıktatörlüğü 


halkın mücadelesini geriletmişti. 
Faşistler yurtsever gençliğe karşı yoğun bir saldırıya girişmiş, gençlik önderlerini ve yurtsever gençleri darağaçlarına çekmiş, zindan ve işkencehanelerde en vahşi zulmü uygulamışlardı. 


1973'lerde halkın mücadelesi tekrar yükselmeye başladı. Gençlik gene faşizme karşı mücadelenin en ön saflarında yerini aldı. 
Ancak faşizm devrimci örgütlere ağır darbeler indirmiş, meydan revizyonistlere kalmıştı. Revizyonistler, ünlü "uslu durun, pro- 


Gençlik,revizyonistlerin "uş lu durun" teorisini pratikte mahkum etti. Yurtsever fikirler genç. 
lik içinde hızla yayıldı. Devrimci fikirler etrafında toplanan gençlik faşist saldırganlara karşı koydu. Ancak gençliğin bağımsızlık ve demokrasi uğruna kanı ve canı pahasına giriştiği mücadele bugün önemli bir zaafla, örgütsüzlük zaafıyla karşı karşıyadır. 


Revizyonistler gençliğin örgütlenme ihtiyacını, kendi gerici amaçları uğruna kullanmak için 


İYÖKD'ü kurmuşlardı. Fakat kısa zamanda gençlik içinde tecrit olup, İYÖKD'den tasfiye oldular. 


İYÖKD yönetimi revizyonistlerden 

temizlendi, ama yeni yönetim revizyonizmle arasına kesin bir çiz gi çekmedi. Kitleden kopuk maceracı anlayışlardan kurtulamadı. 
Kitlelere guvenmedığı için onlara önderlik edemedi. Örgüt içinde demokrasi uygulamadı, devrimci fikirleri anti-demokratik yöntemler le bastırmaya çalıştı. Sonuç olarak iki gençlik örgütü daha kuruldu. DCH ve DGD, sosyal-emperya 


olizme karşı çıkan örgütlerdi.  — 


yalizme karşı mücadelenin önemini 


kavradik ve geniş kitleleri bu yolda seferber etmeye çalıştık. Gerçekleştirdiğimiz kitle 


hareketleri, yalnız gençlik içinde değil, halk yığınları içinde 


de yankı buldu. İYÖKD içinde ise, - 


iki süper devlete karşı çıkan, revizyonizmle mücadeleyi savunan diğer devrimci arkadaşlar muhalefet yürütmeye başladılar. Yükselen mücadele gençliğin parçalanmışlığına son vermeyi ve örgütlen me ihtiyacını gündeme getirdi. 
Tek kitle örgütü böyle bir ihtiyacın ürühüdür ve yığınlarının talebidir. Biz İYÖKD de dar-kapıcı ħatalarımız niyle muhalefet yürütemedik., Bugün bu hatamızı kavrıyor, kitlelerle kaynaşmak yolunda hatalarımızdan dersler çıkarmaya çalışıyoruz. 


Tek kitle örgütü çalışmaları öğrenci gençliğin hemen hemen bütünüyle katıldığı bir siyasi mücâdele alanı haline geldi, Revizyo nistlerin baltalama çabalarına rağmen başarıya ulaştı. Okul okul yapılan seçimlerde, bir üst forum toplanması için delegeler seçildi, bugün seçimler bitmiş bulunuyor. Seçimlere demokratik muhalefet grubu adıyla katılan devrimciler, anti-emperyalist fikirleri yaymada büyük bir başarı gösterdiler. 


IYOKD yönetimi tek kitle örgütü seçimlerinde ağır darbeler 


yemiş olduğunu görünce bölücü bir, meri t 


vakındı. Üst foruma katıl 


geniş gençlik- 


nede—' 


AY A gege "EE EE 


kurdu. Demokratik muhalefet grubu 


gençliğin aşama- 


üst forumu toplayıp, kitlevi örgütünü yaratma sına gelmiş bulunuyor. 

Sonuç olarak, tek kitle örgütünü inşa etme mücadelesi, genç liğin iki süper devlete ve faşizme karşı mücadelesinin yükseldiği nin bir işareti ve bu mücadeleyi, örgütlü ve birlik içinde yürütme arzusunun ifadesi olduğunu söyleyebiliriz. 


Tek gençlik örgütünün kurulması için bundan sonra ne gibi adımlar atılabilir? 


CEVAP: Tek kitle örgütü çalışmaları daha önce değindiğimiz gibi, son aşamasına ulaşmış bulunuyor. Sekiz aydır sürdürülen çabalar bir üst forumla sonuçlanacak ve yurtsever gençliğin örgütü kurulacaktır. Bu adım bir an önce atılmalıdır. 


Bu arada İYÖKD yönetiminin bölücülüğü ortaya konmalı, gençliği bölenlerin revizyonizme hizmet ettikleri İYÖKD üyesi arkadaşlara kavratılmalıdır. Biz sabırlı bir mücadele yürütüldüğü takdirde revizyonistlerin ektiği düşmanlık tohumlarının ortadan kaldırılacağına inanıyoruz. o Bir yanda sovyetler birliğinde kapitalizme geri dönüşten ve revizyonist diktatörlükten sözeden, bir yandan da revizyonistlerle ittifak yapıp "anti—sovyetik « sloganlar atıyorsunuz, sizinle aynı örgütte çalışamayız" diyen anlayış mahkum edilmelidir. İYÖKD üyesi arkadaşlar revizyonizmle mücadele etmek istiyorlarsa revizyonistler le ittifaka son vermeli, yurtsever saflara katılarak, geyliğin, birliğini ilerletici bir politika izlemelidirler. 


Gençlik' örgütünün hedefi ve ilkeleri neler olmalıdır? 


CEVAP: Gençlik mücadelesi halkımızın bağımsızlık ve demokra si mücadelesinin bir parçasıdır. 
Bu nedenle tek kitle örgütünün hedefi halkımızın baş düşmanları ol malıdır. Ülkemiz üzerinde sürdürülen hegemonya mücadelesi ve iki süper devlet arasındaki rekabetin gittikçe artırdığı savaş tehlikesi, milli bağımsızlık mücadelesine hız vermemizi gerektirmektedir, Tek kitle örgütü milli bağımsızlık mücadelesiyle demokrasi 
8 cadelesini ir eşi D 4. 


doğru hedefler etraiında 


list, anti-faşist hedefler etrafında mücadeleye seferber etmelidir, Bu mücadelede geniş halk kitleleriyle yakın bağlar kurmalı, faşistlerin gençliği halktan tecrit etme planlarını boşa çıkarmalıdır. 


Tek kitle örgütü, bir avuç faşist ve sosyal-faşist dışında bütün gençliği kapsamaya çalışmalı, sekterlikten uzak, sabır lı bir çalışma yürütmelidir. Çalışma programını mümkün olan en geniş birliği sağlama yönünde düzenlemeli, sosyal - emperyalizmin beşinci'kolunu oluşturan bir avuç unsur dışında bütün ilerici güçlerle ittifak ve güçbirliği siyasetini gütmelidir. 

Gençliğin milli bağımsızlık yolunda seferber edilebilmesi dev rimcilerin gençliğin demokratik ve özel talepleri için verdiği mücadelenin en önünde yer alması , bu mücadeleleri örgütlemesiyle mümkündür. Faşist o saldırganlara karşı can güvenliği, polisin okul lardan çekilmesi, demokratik üniversite, faşist ceza yasalarının ve yönetmeliklerinin kaldırılması, milli zulme son verilmesi gençli-Sin en acil talepleridir. Bu talepler için mücadele eden gençlik bağımsızlık bilinciyle donandıkça faşistlerin ve sosyal — faşistlerin gençliği ele geçirme çabaları hüsranla sonuçlanacak, iki milliyetten gençlik Rus Sosyal-Emperyalizmine ve Amerikan Em peryalizmine karşı, faşizme ve sos yal-faşizme karşı tek bir yumruk olarak sürdürdüğü mücadelede üzerine düşen görevi yerine getirecektir. 


Halkın Sesi'nin 53.sayısında önerilen ortak direniş komiteleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 


CEVAP: Halkın Sesi'rin ortak mücadele komiteleri kurulması öne risi faşist saldırganların ve polis baskısının alt edilmesinde, olumlu bir örgütlenme şekli olabilir. Gençlik içindeki ilerisi ve yürtsev. güçlerin bölünmüşlügü faşizme yaramaktadır. Bugün zaten okullarda saldırganlara kar şı kendiliğinden bir güç ve eyiem 


birliği oluşmaktadır. Bu birlik örgütlü bir karakter kazanırsa 


mukavemet daha güçlü olur. Siyasal ayrılıkların giderilmesi ve birle- 
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GÖRDESLİ DEVRİMCİLER 


Birlik için 


Bizler proleter devrimcilerin birleşmesi yönündeki çağrınızı olumlu bulduk. Böyle bir birlik halkımızın baş düşmanı olan iki süper devlete ve onların işbirlikçilerine indirilmiş ağır bir darbe olacaktır ve tabanda zaten pratiğin dayattığı birliği pekiştirecek, ülkemizdeki Marksizm-Leninizm - Mao Zedung düşüncesini savunanları güçlendirecektir. 

Faşistlere ve sosyal-faşistlere karşı zaten birlik yapılmaktadır. Örneğin, Gördes'te Halkın Kurtuluşu ve Militan Gençlik dergilerinin aböneleri olmadığı ve bu dergiler Gördes'e gelmediği hal de, biz Halkın Sesi okuyucuları, bu iki derginin gelmesini ve okunmasını sağlıyoruz. Gene Salihli yürüyüşün- de sosyal-faşistler Halkın Kurtuluşu taraftarlarına sal dırdığında, biz sosyal-faşist saldırıyı onlarla bir- 


Halkın Kurtuluşu gazetesi Halkın Sesi'nin birlik çağrısına devrimcilere yakışmayan bir dille cevap ver di. Arkadaşları birkaç' noktadan uyarmak ve bazı sorular sormak istiyorum. Birincisi, Halkın Sesi kendilerini yoldaşlar olarak görüyor. 
Kendileri niye "fırsatçı" v.s. suçlayıcı ithamlar kullanmaya gerek görüyorlar ve neden birleştirici değil de, birliği engelleyici bir tavır alıyorlar? İkincisi, Hal kın Sesi "Ayrılıkları tespit edelim, ilkeleri birlikte saptayalım" dediği halde, ni ye bunu ayrılıkları saptama- dan bir birlik kurulmasını iş tiyorlar şeklinde ifade ediyorlar? Üçüncüsü, Halkın Sesi, Deniz'den örnek verirken onun PDA ile birleşmek istediğini değil de, esas olarak dürüst eleştiri vebirlik çabası anlatıldığı halde niye bunu, 'Deniz PDA ile birlik istiyor" denmiş gibi göstermeye çalışıyorlar? "Mezar taşlarını şahit tutmak" ithamıyla "fırşatçılık" suçlamasında bulunuyorlar. İki yazı karşılaştırıldığında ortaya atılan iddiaların zorlama ve tutarsız olduğu ortaya çıkıyor. Arkadaşlara soruyoruz: Faşizme ve emperyalizme karşı birliğin önemini kavrıyor sanız, birlik için hangi çabayı gösteriyorsunuz? Bugün halkımızın ihtiyacı ve talebi haline gelmiş olan birlik 


Grupçu zihniyeti 


fedakarlıktan kaçınmayalım 


likte göğüslemeye çalıştık. 
Bunlar tabanda birlik ihtiyacının somut örnekleridir. 


Sizden, önerdiğiniz birliği daha fazla savunmanızı, pratiğe uygulanması için daha yoğun çalışmanızı istiyoruz. Bütün halkın menfaatine olacak olan bu birlik için gereken fedakarlıktan kaçınılmamalıdır. 

Tabanda bu birliği sağlamaya çalışan ve bunu gerekli gören biz devrimciler tavan- da da organik bağın kurulmasını, ortak noktalar ve ayrılıkların birlikte o tespit edilerek bütün halka bır an önce açıklanmasını istiyoruz. 

Ayrılıklar . bütün tabanda yoldaşça bir tartışma ile giderilebilir. Böylece Marksizm-Leninizm-Mao Zedung düşüncesini savunanların birliği olumlu yanların toplamı şeklinde gerçekleşecektir. 


için neden böyle olumsuz ta-Vu. alıyorsunuz: Devrımcılerin grupçu zihniyetleri altetmeleri ve birliğe halkın çıkarları açısından bakmaları gerekir. 


Devrimci Gençlik dergisi 
8. sayısında Militan Gençlik dergisine yaptığı eleştiride cok kaba bir dil xullanıyor. 
Bu, kendini her şeyin üstünde, çok yüksekte görme tutumudur. Kendilerinin dışında her şeyi küçümser ve saldırırken, revizyonist dedikleri TKP, TİP gibi çevrelerle mücadele ettikleri pek görül müyor. Yaptıkları kime hizmet eder? Halkımızın en tehlikeli düşmanları her türden faşist ve onların efendileri mi, yoksa Bağımsız o Türkiye için mücadelelerinde faşizmin saldırısı altında olan devrimciler mi? Bu arkadaşlara ittifak politikalarını tekrar gözden geçirmelerini, pratikte nasıl bir ittifak politikası uyguladıklarını kavramalarını öneriyoruz. Bir liğin gerçekleşmesine hizmet edecek tutumları benimsemele rini istiyoruz. 

Biz esas olarak, Devrimci Gençliği, Bağımsız Türkiye mücadelesinin saflarında görüyoruz ve kendilerinin buna uygun olarak birlik çabası içine girmelerini istiyoruz. 
Grup şovenizmini, sektarizmi ve dostça olmayan her tavrımızı değiştirelim. E 


a 


BİR OKUYUCU 
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Toprak mücadelesi 


b 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köylü kitlelerinin mücadelesidir 


Emiroğlu köylülerinin toprak işgali yaptıkları sırada Salmanıpak köyünde de ağalarıri toprağı bir grup tarafından gece sürüldü-Ağaların şikayeti üzerine köye jandarma gelmiş ve kalabalık bir grup köylüyü tutup götürmüştür. Ne köyde ne de mahkemede hiç bir grup köylü üanılan bu hareketi kabul etmemiştir. Buna rajmen5 köylü delilsiz ve kanunsuz olarak tutuklanmışlardır. 

Bu eyleme yol açan hatalı anlayışı eleştiriyoruz. Topraklar ancak köylülerin mücadeleleriyle kazanılabilir. Devrim mücadelesi halkın mücadelesidir. Toprak mücadelesi de köylülerin mücadelesidir.. Başta tarım işçileri ve yoksul köylüler olmak üzere kitleler katılmadan toprak ve hürriyet mücadelesi yü rütemez. Köylülere güvenmeliyiz. Köylüleri seferber etmeliyiz... Köylü kitleler kendilerinin bilfiil ve en önde katıldıkları ve haklılığına inandıkları mücadeleler içinde örgütlenebilir. Köylülerin milli- demokratik iktidarı, ancak köylü kitleleri tarafından adım adım yaratılabilir. Halkın katılmadığı bir mücadele anlayışıyla halkın demokratik iktidarı kurulamaz. 

Toprakları işgal hareketi, gizli yapılacak ve ekilen topraklar ağalara karşı savunulmaya cak ise, bu ne biçim bir işgaldir? Birkaç köylüye "traktörleri, çiğiti biz getireceğiz yeter ki siz evet deyin" diyerek kitleler mücadeleye kazanılamaz. Köylülerden gizli olarak sürülen toprağı kimler savunacaktır? 

Devrimci mücadelenin tecrübeleri, kitleler tarafından aktif bir şekilde gerçekleştirilmeyen ve savunulmayan eylemlerin başarısızlığa mahkum olduğunu gösterdi. Kitleler - den kopuk eylemler, yapanlar ne kadar dürüst ve iyi niyetli olurlarsa olsunlar, sonunda gericilerin istismarına fırsat vermektedir.12 


Emiroğlu ve 


Mart sırasında bazı devrimciler "Halk savaşı yapıyoruz" diye harekete geçmiş ve o silahlar patlayınca kitlelerin peşlerinden geleceğini düşünmüşlerdi. Ama öyle olmadı. Gece toprakları sürerek ve ekerek, köylülerin bu toprakları ağalara ve jandarmaya karşı savunacağı mı düşünülüyor. Eğer böyle olabilseydi, milyonlarca emekçiyi seferber etmek çok kolaydı. 
Kendimizi köylülerden de gizleyerek hatalı işler yaparsak, bu tutumumuzun köylüler 


içerisinde devrimcilere karşı güvensizlik ve 


şüpheler yaratacağını düşünmeliyiz. Böyle hareketler, köylü mücadelesinin gelişmesini bal talar ve toprak ağalarına yarar. Bu gerçeği ve olumsuz tepkilerini öğrenmek için köylülerle görüşelim. Doğru eylem çizgisini köylülerin eleştirileri ışığında kavramaya çalışalım ve hatalı anlayışları terkedelim. 

Kitlelere güvenelim, kitlelere dayanalım. 

Toprak ve hürriyet köylülerin bileğinin hakkıdır. 

PAZARCIK'TAN BİR DEVRİMCİ 


Salmanıpak köylüleri serbest bırakılmalıdır 


Pazarcık cezaevinde tutuklu bulunan Emiroğlu ve Salmanıpak'tan 27 köylünün devlet makamlarına gönderdikleri dilekçe 

"Bizler yıllardan beri ağal.ın gas betmiş olduğu kendi topraklarımızda her 


türlü haktan yoksun bir şekilde birer köle gibi çalıştırılıp, horlanıp, azarlanıp, açlığa ve sefalete terkedilmiş 


Pazarcık Ovasının Emiroğlu ve Salmanıpak köyleri emekçileriyiz. 

“Toprakları eken biz, üstelik topraklarımıza sahip çıkmak Oo istediğimizde zındanlara düşen, işkencelere uğrayan bizleriz. Emeğimizi, alınterimizi yiyerek vatan satıcılığı yapanlar ağalar ve onların temsilcileridir. Yıllardır yurdumuzun bağımsızlığı için bu topraklarda can verenler, şehit verenler bizler o ve bizim gibilerdir. Fakat bugün tüm vatandaşlık haklarından mahrum olarak can ve mal güvenliğimiz ayaklar altında çiğnenmektedir. Emiroğlu ve Salmanıpak köyleri emekçileri olarak can ve mal güvenliğimizin teminat altına alınmasını istiyoruz. 

"Tapuları bile olmayan Mustafa Emir oğlu, Şıh Mehmet Kızıler, Bilal Kızıler, Pinco Kızıler ve İbrahim Özdal adlı ağalar topraklarımızı zorla ekmektedirler. 
Hakkımız olan topraklarımıza sahip çıkmak istediğimizde, bu toprakların sahibi olmayan Emiroğlular, Kızılerler ve Özdal lar davacımız olabiliyorlar, hakkımızda dava açıyorlar. 

"Bizler zındanlarda dipçik, cop, yum ruk ve tekmelerle işkence görmekte, küfür ve hakarete maruz- kalmaktayız. Adalet mülkün temeli ise bu.ne biçim adalet tir... Yedikleri yoksul eti, içtikleri yoksul kanı olanlar bugün ellerini kollarını sallayıp, serbestçe dolaşmakta, biz emekçilerin davacısı durumunda diğer yoksul köylülerin de gözlerini o korkutmaya çalışmakta, sağda solda cakalarını satmak tadırlar. Bugün bizler topraklarımıza sahip çıkmak için haklarımızı aradığımız ~- dan dolayı zindanlarda, işkencelerde genç, ihtiyar, kadın, çocuk demeden ezilmekteyiz. 

"Son olarak sizlere yazıyoruz. Can ve mal güvenliğimizi teminat altına almanızı istiyoruz. Komando ve jandarma aş kerleri ağaların emrine göre hareket etmekte, tıpkı bir işgal ordusu gibi davranmaktadırlar. Devletin güvenlik kuvvetlerinin görevi vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Ama bunun tam tersini köylerimizde görmek mümkündür. 
İl ve ilçenin yetkili makamları, Valisi, Kaymakamı, karakol komutanı, alay komutanı duruma toprak ağalarının o isteğine göre eğilmekte, birlikte hareket etmektedirler. Bu tutum ve davranışların olması için emir yağdırmaktadırlar. Halen jandarma ve özellikle komando zulmünden yurtlarını yuvalarını bırakıp o kaçanlar büyük bir çoğunluk teşkil etmektedir.Biz hapisanede halen tutuklu “bulunan köylüler olarak, dışarıdaki kadın ve çocuklarımızın ve diğer köylü o kardeşlerimizin hayatlarından endişe duymaktayız. 

"Haklı davamızda, haksız bir şekilde dövülen, işkence edilen, hapse atılan yoksul emekçiler olarak bizi dövdüren, haksız yere hapse atarak bizi ve çocuklarımızı açlığa, sefalete mahkum eden ağalar ve onların adamları gibi hareket eden ve bunu her fırsatta belirtmekten çekinmeyen ilimiz ve ilçemiz güvenlik görevlileri hakkında gerekli idari ve adli kovuşturmanın açılmasını, tevkif kararının kaldırılmasını, olayı o bizzat Tapu Kadastro ve Toprak Tevzi idareleri- nin de incelemesini istiyoruz." 8.5.1976 PAZARCIK KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN TUTUKLULAR: 
Mustafa Kılıçoğlu, Abdullah Atıcı, İbrahim Atıcı, Ali Rıza Örnek, Hacı Örnek, Hasan Atıcı, Abdullah Durkaç, Hüseyin Ne güzel, Davut Negüzel, Ali Çılgın, Ali Zincirkıran, Cuma Cosun, Salman Düzgüner, Hasan Büzgüner, Mustafa Yaraşır, Bedir Ağar, Reşit Göçer» Hüseyin Göçer, Hamza Göçer, Necdet Gün, Hüseyin Savılır, Ömer Özsökmenler, Mehmet İşçan, Hüseyin Kabar, Hacı Kabar, Hacı Mıdık, Mustafa Koçöer. 
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Revizyonistler Ürüncü Dünyanın 


LAİNLİN MASKESİ 


21 Mayıs 1976 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Yalçın 
Küçük'ün "İslâmın Siyasal İktisadı" başlıklı bir yazısı yayınlandı. Yalçın Küçük, bu yazısında, Istanbul'da toplanan İslâm Konferansını kastederek "Geçen hafta Türkiye'de laisizmin mezarı kazıldı, Cephe Hükümetinin düzenlediği festivalin, Türkiye toplumunun yakın ve uzak çıkarları ile bir ilgisi yok", "Ekonomik açıdan İslâm Konferansı'na katılmanın, Cihad fonuna döviz ayırmanın hiç bir pratik yararı yok. Dış politikada da öyle" demektedir. 

Konferans, revizyonistlerin iddialarının aksine Türkiye'ye getirdikleri bakımından da yararlı olmuştur. Alınan kararlara bir göz atıldığında, Türkiye'nin diğer Üçüncü Dünya ülkeleri ile siyasi ve iktisadi alanlarda yakınlaşma ve işbirliği içine girdiği açıkça görülmektedir: Konferans, Arap ülkelerinin işgal edilen topraklarını kurtarmak için verdikleri haklı mücadeleyi, Filistin halkının emperyalizme ve siyonizme ' karşı mücadelesini desteklemektedir. Zimbabve (Rodezya) ve Namibya halklarının milli kurtuluş mücadelelerine tam bir destek belirtilmektedir. Güney Afrika ırkçılığı mahkum edilmektedir. Birleşmiş Milletler yasasının Üçüncü Dünya ülkelerinin isteklerine uygun olarak değiş tirilmesi talep edilmektedir. Konferans, yabancı üslerden arınmış, iki toplumun eşit haklara sahip olduğu, toprak bütünlüğüne sahip, bağımsız ve tarafsız bir Kıb rıs tezini savunmaktadır. İslâm ülkeleri yeni ve adil bir uluslararası iktisadi düzen kurulmasını istemektedirler. Konferans, Üçüncü Dünyanın ticaret, sanayi, tek noloji, maliye, deniz hukuku vb. alanlarda ileri sürdüğü talepleri benimsemektedir. 

Bütün bu kararlar% Türki ye hükümeti de katılmıştır. 
Ayrıca, Türkiye, Filistin halkının temsilcisi olarak Filistin Kurtuluş Örgütünü tanıdığını açıklamıştır.Kıh rıs konusunda alınan karar, fetihçi ve istilacı emellere set çekmektedir. Türkiye'nin 41 Üçüncü Dünya ülkesiyle bağları daha da kuvvetlenmiştir. İslâm Ülkeleri 


EE eg EC EE m e 


1 HAZİRAN 1976 A T A KIN SESİ | 65) 


Yurtsever basına özgürlük kampanyasına 


„ DERGİMİZİN AÇTIĞI YURTSEVER BASINA 
ÄZGÜRLÜK KAMPANYASI 
SONA ERMİŞTİR. 
KAMPANYAYA: 2N BİN KİŞİ 
VE ÇEŞİTLİ KURULUŞLAR KATILMIŞTIR. YER 
DARLIĞI NEDENİYLE 
BUGÜNE KADAR BİZE 
ULAŞAN İMZA VE 
DEMEÇLERDEN ÇOK KÜÇÜK 
BİR KISMINI BASABİLDİK. 


BUNLAR DIŞINDA BAZI 
PROTESTO METİNLERİ 
POLİS BASKISI VE 
ÇEŞİTLİ AKSAMALAR 
YÜZÜNDEN ELİMİZE GEÇMEMİŞTİR, BÜTÜN BU NEDENLERLE İMZA VE 


DEMEÇLERİNE YER VEREMEDİĞİMİZ SS OKUYUCULARIMIZDAN ÖZÜR DİLER, KAMPANYAYA 
KATILAN BÜTÜN YAYIN, 
KURULUŞ VE KİŞİLERE 
TEŞEKKÜR EDERİZ. 


GİSTERİLEN BU İLGİ 
YURTSEVER BASIN İÇİN 
BÜYÜK BİR DESTEKTİR., 


BU SAYIMIZDA SON 
OLARAK HUNAZ BUCAĞI 
MENTEŞE KÖY .ÜLERİNDEN 
GELEN BİR MEKTUBU VE YUNANİSTAN'IN 
GÜMÜLCİNE BÖLGESİNDEN 
GELEN BİR KARİKATÜRÜ YAYINLIYORUZ. 


HALKIN SESİ 


HUNAZ BUCAĞI MENTEŞE KÖYLÜLERİ 


"Yurtsever basına yapılan baskıları protesto edi yoruz. 

Dernek kapatmakla, dergilere baskı yapmakla halkın örgütlenmesi engellėnemez. Vatan Cephe'sinýn bugünkü uzantısı olan Milliyetçi Cephe hükümeti me kadar işkence uygularsa karşısında halkın güçleien mücadelesini bulacaklardır. 

Halkın Sesi, Halkın kur- 


tuluşu, Militan Gençlik dergileri faşıst Mu iktidarının işkence, o rüşvet, 


yolsuzluk, katliam olaylarını halka somut olarak sêr gilemektedir. Bunun için yurtsever ve devrimci basına faşist saldırilar tertiplenmektedir. 

Bu baskılar raşistledrin halkın uyanmasından, $iyasete ağırlıklarını koymasından korktuklarını göstermektedir. 


20 bin kişi katıldı 


Halkımızın bağımsızlık ve demokrası mücadelesını ne ABD işbirlikçisi faşist ler, ne de Rusya emperyalizminin işbirlikçisi revizyonistler engelleyemez. 
Mustafa SERT (Çiftçi), Hulusi ERBAŞ (Öğretmen), Ali İhsan KIZILLI (Çiftçi), Ra mazan ÖZ (Amele), Mehmet KARA (Çoban), Mehmet EĞRİ-BAŞ (Kahveci), Hasan DAĞ (Çiftçi), Sami SERT (Çiftçi), Mehmet ÇETİN. 


"Yurtsever Basına Özgürlük" Kampanyasına; 


Kavganıza İnanıyoruz. Selamdostlara..... 


Fevzi MEHMET 

M. ÇOLAK 

H. HAKİ 

Yunanistan, Gümülcine 


” 


birliğini baltalamaya çalışıyor 


ALTINDA SAVUNULAN... 


arasında İktisadi yardımlaşma ve işbirliğinin geliştirilmesi konusunda alınan kararlar, Türkiye için son derece önemlidir. Türkiye'nin petrol,hammadde ve kredi temini konularında diğer islâm ülkeleriyle ışbirliğine yönelmesi ülkemizin süper devletlere bağımlılığını zayıflatacak olumlu bir unsurdur. Bunlar Türkiye'nin ve halkımızın yârarına değil midir? 

Revizyonistlere göre, değildir. Çünkü onlar, Üçüncü Dünya ülkelerinin her ne şekilde olursa olsun birleşmelerine ve dayanışmalarına karşıdırlar.Türkiye'nin Üçüncü Dünya ülkeleri ile yakınlaşmasına da bu nedenle karşı çıkmaktadırlar. Üçüncü Dünya ülkelerinin birlik ve dayanışması, iki süper devletin, özellikle de Rusya'nın bu ülkeler üzerindeki sömürü ve tahakkümüne darbeler indirmekte, onları zayıflatmaktadır. Türkiye için asıl zararlı olan, iktisadi ve siyasi alanda süper devletlere sırt dayamaya yol açan Üçüncü Dünyaya karşı düşmanca tutumdur. Revizyonistlerin bütün istediği de budur: Türkiye'de ABD etkisinin sarsılmasını fırsat bilerek, yurdumuzu yeni Rus çarlarının tahakkü- mü altına sokmak. İlericilik, sosyalizm, laiklik vp. 
adına İslâm ülkelerinin yakınlaşmasına karşı açılan kampanyanın altında, bugün dünyanın en gerici emperyalist devleti olan Rusya'nın çıkarları yatmaktadır. 

Yalçın Küçük İslâm Konferansını karalarken, sözde laikliğin savunuculuğunu yapan bürokrat burjuva kesimlerine ve 12 Mart Generâllerine övgüler yağdırıyor.Korutürk'ün ve Sancar'ın İslâm Konferansı sırasında Doğu illerine gitmesini bu açıdan değerlendiriyor ve övüyor. Hatta Yalçın Küçük İslam Konferansını karalayan büyük bürokratlarla birleşebilmek için, MSP'nin Türkiye'deki en tehlikeli faşist güç olduğunu söylüyor ve AP'yi, MHP'yi gözlerden kaçırıyor. 

Revizyonistlefin bu tutumu, onların sosyal-emperyalizmin menraatlerıni savunmak ve Üçüncü Dunyanın birliğini baltalamak için, her türlü gericilikle çeşitli kılıflar altında birleştiklerini göstermektedir. 


İşsiz körler 20 Mayıs 1976 günü Ankara'nın Zafer Meydanında süresiz açlık grevi başlattılar. Körlerin talepleri gözleri görmediği için işten çıkarılan arkadaşlarının geri alınması ve körlere iş bulunması idi. Körler, taleplerini ve mücadelelerini anlatan bir basın toplantısını da yine Zafer meydanında düzenlediler. Basın toplantısından sonra, çok sayıda sivil polis Zafer Meydanını kuşatmış ve açlık grevi yapan körlere saldır- 


mışlardır. Polis körleri Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürmüş ve gözaltına almıştır. Körler haklarını al- 


sürükleyerek 


mak için mücadeleye devam (edeceklerini söylemektedirler. Açlık grevi yapan körlerin hazırladıkları pankartlarda şu cüm leler yer almaktaydı: "Hakim sınıfların elinde gericiliğin, tevekkülün ve kaderciliğin yutturulduğu bir araç olmayacagız", "Hak verilmez alınır","Kaderin degil düzenin kurbanıyız", "Kurtuluşumuz . 
halkın kurtuluşundan ayrı değildir”, 


HAKLARINI ELDE ETMEK İÇİN DİRENİŞ 


YAPAN VE TUTUKLANAN 


Assubaylar serbest bırakılmalıdır 


Ocak 1975 tarihinde Ankara, Diyarbakır, Merzifon, Malatya, Kayseri, Bandırma ve Balıkesir'de sayısı 5000'in üze rinde assubay demokratik haklarımızı elde etmek ve faşist baskları protesto etmek maksadıyla direnişler yapmıştı. Ayrıca Ankara, Diyarbakır, Merzifon, İzmir Gelibolu ve Urfa'da eşlerimiz ve çocuklarımız haklarımızı savunmak için gösteri yürüyüşü düzenlemişlerdi. Ailelerimi-— ze bunun bedeli altı ay hapisle ödetilmek istendi. Hakim sınıflar siyasi durum yüzünden bu cezayı sonunda parâ cezasına dönüştürdüler. 

Demokratik usullerle haklarımızı arama yolları bize tümüyle kapalıdır. Yö- 


netici durumundakiler için demokrasi olan şey bizler için zulüm ve o baskıdır. 
Örneğin, demokratik haklarımız için mücadele etmemiz yüzünden bize birer yıl hapis cezası veren mahkemeler, o bizleri vatan haini diye nitelendirirken, Alpka- ya ve işbirlikçilerine beraat kararı vermiştir. 

Şimdi bizler yukarda belirttiğimiz şehirlerde hapis yatıyoruz. Türkiye halkına şunu duyurmak isteriz: Biz vatan haini değil,demokratik haklarını almak için faşist baskılara karşı mücadele eder ken haksız yere hapsedilen yurtsever assubaylarız. 


YURTSEVER ASSUBAYLAR 
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Tİ AKIN Si HAZİRAN 1976 


ürkiye-Yunanistan aldırmazlık Paktı 


iki ülkenin de yararınadır 


Bilindiği gibi, Yunanistan Başbakanı Karamanlis 17 Nisan 1976 günü yaptığı bir konuşmada, Türkiye'yebir saldırmazlık paktı önerisinde bulunmuştu. Karamanlis bu önerisini bir ay sonra tekrarladı ve "Türkive'ye dostluk eli uzatıyoruz... Barış Türkiye'nin de Yunanistan'ın da çıkarınadır " dedi. (Politika, 17 Mayıs 1976) Demirel'in Karamanlis'e gönderdiği cevabi mesaj ise 20 Mayıs gü nü basına açıklandı. Demirel, mesajJında saldırmazlık paktı yerine bir “paket anlaşma"nın yapılması gerektiğini bildirmiştir. Paket anlaşma, Türkiye ile Yunanistan arasında, Ege kıta sahanlığı ve FIR hattı vb. konularda varolan anlaşmazlıkların bü- 


vs 


tün olarak ele alınması ve çözümlenmesi anlamına gelmektedir. 
Karamanlis'in ilk önerisini yap tığı günlerde, bu önerinin o hükümet tarafından olumlu karşılandığı, gerek Çağlayangil, gerekse Demirel tarafından çeşitli vesilelerle belirtilmişti. Daha sonra, öneri resmen hükümete verilmemiş olduğu için, bu konuda herhangi bir girişimin sözkonusu olmadığı öne sürüldü. Nihayet, Yunanistan'ın saldırmazlık O paktına ilişkin resmi önerisinin ancak Mayıs ayının ilk haftası içinde verildiği açıklandı. Fakat, MC hükümeti bu öneriye cevap vermeye uzun süre yanaşmadı. Açık diplomasi uygulamak yerine çalışmaları gizli olarak yürütme- 


ALLA İŞ AVISI EE ARA LE I 


GENELKURMAY İKİNCİ BAŞKANI RUSYA YA NİÇİN GİTTİ? 


Sosyal -emperyalistlerin amacı 


gözdağı vermek ve teslimiyeti körüklemektir 


Genelkurmay İkinci Başkanı Kenan Evren, Sovyet Genelkurmay Başkanlığının davetlisi olarak 26 Mayıs tarihinde Rus - ya'ya hareket etti. Basında çıkan haberlerde Orgeneral Evren ile (aralarında Elektro nik Dairesi Başkanı Korgeneral Musa Öğün'ün de bulunduğu) beraberindeki üç kişilik heyetin, Sovyetler Birliği'nde bir hafta süreyle incelemeler- de bulunacakları ifade edilmek tedir. Hatırlanacağı gibi, Kenan Evren 1975 Ekim sonlarında Rusya'ya davet edilmişti. Bu sırada Rusya'nın,NATO ve ABD üslerinin tekrar açılmaması için ülkemize sözlü uyarıda bulunduğu ve Türkiye'ye silah satmayı -teklif ettiği yolunda haberler geliyordu. Ancak o tarihlerde Türk (Genelkurmayı 

_ bu davet karşısında kararsız bir tavır almıştı. Aradan ge-Cen zaman içinde, sosyal-emper 

“yalistlerin Kafkas manevralarına Türkiye'den de gözlemci çağırmak ve Kosigin'in ziyareti sırasında MC iktidarına yeni kredi "yem"leri uzatmak gibi "hem sopa, hem havuç" taktikleri, kesintisiz olarak süregeldi. Genelkurmay İkindi Başkanına yapılan davetin şu sıralarda kabul edilmesi, Sovyet yöneticilerinin Türk hakim sınıflarını ABD ile ilişkileri ni gevşetip Sovyetlere kapıyı biraz daha aralamalarının kendileri için hem daha selametli, hem de daha kârlı olacağına inandırma çabalarının pek de etkisiz kalmadığını göstermektedir. 


Bir yandan askeri gövde gösterileriyle, diğer yandan "yag dım", kredi ve silah satışı teklifleriyle geri ülkelerin hakim sınıflarını etkileme tak tiklerini; Sovyet sosyal-emper yalistleri icat etmediler. Özellikle 20.yüzyılda Türkiye halkı bu gibi çabalarla defa- 


larca yüzyüze geldi ve acı tecrübeler edindi. İlginç olan bu taktiklerin her dönemde o günün yükselen emperyalistleri tarafından uygulanmış olması - dır. 

İkinci Dünya Savaşından önceki yılları alalım. Yükselen Hitler faşistleri, Fransız-İngiliz emperyalistlerinin eski nüfuz alanlarına el atarken, "geleneksel Alman-Türk silah kardeşliği" propagandasını yayıyorlar, bu yolla Türk ordusundaki gericilerle ilişki ku- d ruyorlardı. Bunun bir sonucu V 
olarak, ordu müfettişi General 3 
İzzettin Çalışlar ve Ístanbul' i daki Askeri Akademi Başkanı Ge d neral Fuat Erden 1938 Eylül- i ünde Sovyet sınırında yapılan 


REES EMT ERT 


bir Alman askeri manevrasına ? 
davet edildiler. 1941 sonba- a harında, Hitler'in daveti 


üzerine Almanya'ya giden heyetin başında ise, Turancı General Emin Hüsnü Erkilet ile gene Ali Fuat Erden bulunuyorlar dı. Bu iki general Hitler tarafından büyük iltifatla karşılandılar ve Türkiye'ye döndükten sonra Alman savaş makinasının sözümona yenilmezliği hakkında efsaneler yaydılar. 
Gene bu generaller, Cumhurbaşkanı İnönü'nün, Başbakan Saraçoğlu'nun ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın katıldığı bir toplantıda Alman faşizmini öven raporlarını takdim ettiler. Hakim sınıfların oldukça geniş bir kesimi o ister Korku, ister hayranlık duygu-Jlarıyla olsun, Almancılığa yöneldiler. Daha sonra İkinci Dünya Savaşıyla Nazi Almanyası yıkıldığında, bu sefer Amerikan emperyalizmi, atom bombası, Missuri zırhlısı, Truman doktrini, Marşal plânı ve "askeri yardım" vaatleriyle kapımızı | çaldı. O zaman yurdumuza giren kurdu daha kovamadan, şimdi 


BANK TIES ER 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kaplanın biri arka kapımız - dan içeri girmektedir. 


yi benimsedi. Bu şekilde bu öneri kar şısındaki gerçek tutumunu bütün dünyadan ve halkımızdan gizlemeye- çalış tı. Hükümet yetkililerinin basında yer alan "dostluk ve barış" demeçlerinin arkasında gizlenmeye çalışan hükümetin gerçek tutumu nedir? 


Hükümet ,pakta karşı çıkmı yor muş görünmeye çalışmakta;ama paktın imzalanmasını geciktirecek ve O imkansız kılacak öneriler getirmektedir. Demirel, Yunanistan'ın resmi önerisi verildikten sonra, "Yunanistan ile aramızda bu kadar anlaşmazlık konusu var iken bir saldırmazlık paktı neyi halledecektir?...Aramızdaki anlaşmazlıkların hepsini Yunanistan başlatmıştır " demektedir. (Milliyet 10 
5.1976) Yine, Başbakan Yardımcıların 
dan Erbakan ise, "Yunanistan önce 12 
Adadaki tahkimatı söksün, Batı Trakya'daki müslüman Türk halkına yapılmakta olan zulme son versin" diyerek saldırmazlık paktı için şartlar koşmaktadır. (Politika 19.4.1976) Son olarak, Oslo'daki NATO Dışişleri Bakanları toplantısında yapılan Çağlayangil-Bitsios görüşmesinde de, Yunanistan'ın, iki ülke başbakanları- nın bir zirve toplantısı yapmaları ö nerisi hükümet tarafından reddedilmiştir. Bütün bunlar, hükümetin šaldırmazlık paktı anlaşmasını yokuşa sürmekte olduğunu göstermektedir. Bugün için, önerilmekte olan "paket ânlaşma" bunun temel unsurudur. 


Yunanistan ile yapılacak bir saldırmazlık paktına karşı çıkan faşistlerin bir kısmı, Karamanlis'in 5 
ner:sinin samimi olmadığını, bunun Türiiye'ye saldırmayı planlayan Yunanistan'ın bir oyunu olduğunu ileri sürdüler: "Türk-Yunan harbi kaçınılmaz görünmektedir... Yunanistan'ın Türkiye'ye saldırmazlık paktı teklifide, aslında bu muhtemel harbin peşin hazırlanan kılıfı olarak ele alınmalıdır..Saldırmazlık paktını ise, aradaki FIR, kıta sahanlığı, karasuları, oniki ada, Batı Trakya meseleleri kati suretle halledilmedikçe imzalamamalıyız...Aksine, Yunanistan'ı bunaltacak ve saldırgan duruma sokacak bir politika çizgisinde sabır ve metanetle bulunmalıyiz."(Er gun Göze, Tercüman, 2.5.1976) Hükümetin izlemiş olduğu siyaset de budur. Bugün hükümet tarafından öne sürülen "paket anlaşma" önerisi tam da faşistlerin savunduğu öneridir.Za ten MC'nin Başbakan Yardımcılarından Türkeş, "12 Adalar dahil Türkiye'ye yakın adaların bizim olması gerekmektedir " demektedir. (Politika 30. 
4.1976) Bu durumda, Türkiye ile Yunanistan arasındaki bütün anlaşmaz— lıklar Türk faşistlerinin en kabul e dilmez taleplerinin kabulüyle sonuçlanıncaya kadar saldırmazlık paktının imzalanması imkansız olacaktır. 


Revizyonistler, saldırmazlık paktının imzalanmasını Yunanistan í- 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


Doğu Perinçek 


le Türkiye arasındaki sorunların çözümune bağlıyarak pakta karşı çıkıyorlar. Onlar, Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir yakınlaşmanın gerçekleşmesini baltalamak istemekte dirler. Onlar, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin ve anlaşmazlıkların devamında yarar görüyorlar. Çünkü bu durum, sosyal-emperyalist efendilerinin bölgeye sızma emellerine hizmet edecektir. Komşularına karşı, özellikle de Yunanistan' a karşı saldırgan bir tutum izleyen ve Kıbrıs'ta işgali sürdüren bir hükümet, kaçınılmaz olarak süper devletlerin desteğini arayacak ve onlara sırt dayayacaktır. Bu ise, Kıbrıs'a müdahale sırasında ve ABD'nin desteğini kısmen çektiği şartlarda görüldüğü gibi Rusya'nın Türkiye üzerindeki nüfuzunu arttırma (o çabalarına, yol açmaktadır. 


Bütün bunlar, saldırmazlık pak“ tının imzalanmasını geciktiren hükümetin tutumunun ülkemizin aleyhine olduğunu gözler önüne sermektedir... 
Türkiye ile Yunanistan arasında bir saldırmazlık paktı her iki ülke için de acil bir ihtiyaçtır. Saldırmazlık paktı, Türkiye ve Yunanistan'ın birbirlerine karşı silahlanmayı bırakma lari, aralarındaki anlaşmazlıkları barışçı yollardan çözümlemeleri için olumlu bir adım olacaktır. Bundar daha da önemlisi, Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir yakınlaşma, ber iki süper devlete karşı, özellikle de bölgede esas tehlikeyi teşkil o eden Rusya'ya karşı bir yakınlaşma olacan tır. Çünkü, sosyal-emperyalistler, her ikı ülkeyi ya da en azından birini pençelerine alabilmek için iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları körüklemektedirler. unlar Türk-Yunan savaşının pususuna Oo yatmaktadırlar. 
Böyle bir savaş, bir yandan her iki ülkeyi de zayıflatacaktır. Diğer yan dan ise, süper devletlere daha ok bağlanmak zorunda kalacaklardır. İki ülke arasındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesinin gecikmesi daha bugün- den bu eğilimlerin güçlenmesine yol açmaktadır. Hatırlanacağı gibi, Türkiye'nin Rusya'dan 10 milyar liralık kredi alması, Rusya'nın Oo Türkiye'ye askeri malzeme satmayı teklif etmesi Yunanistan ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların şiddetle sürdüğü ve ABD'nin Türkiye'ye ambargo uyguladığı sırada Olmuştur. 


Bütün bu nedenlerden ötürü, Türkiye ile' Yunanistan arasında saldırmazlık paktının imzalanması hiç bir şarta bağlanmamalı ve bu pakt vakit geçirmeden imzalanmalıdır.Saldırmazlık paktı, Kıbrıs'ın bağımsızlığına ve Kıbrıs'ın Türk ve Rum topluluklarının kendi hedeflerini özgürce tayin hakkına karşı bir pazarlığı içer memelidir. Özel olarak da, Türkiye hükümeti, Kıbrıs'ın işgaline derhal ve kayıtsız şartsız son vermelidir. 
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